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verslagen kon worden - toen hij in de loop van' 44 die zekerheid verloor,
ging hij desondanks op de ingeslagen weg voort, toen in het vertrouwen
dat de Japanse regering, zoals zij al met Nanking-China, Birma en de
Philippijnen had gedaan, Indonesië tijdig tot een onafhankelijke staat zou
maken. Hij heeft geluk gehad. Had Japan zich in de Nanjo kunnen
handhaven, dan zou het geheime besluit om Indië te annexeren wellicht
niet zijn uitgevoerd, maar dat de militaire machthebbers ter plaatse
zouden hebben verhinderd, dat de Indonesische eenheidsstaat tot stand
kwam, die Soekarno voor ogen stond, lijdt voor ons geen twijfel. Trou-
wens, alleen Japans capitulatie heeft hem behoed voor de pijnlijke situatie
die zou zijn ontstaan, indien de Indonesische Commissie ter Voorberei-
ding van de Onafhankelijkheid zou zijn geconfronteerd met de eisen die
de Leidinggevende Japanse Commissie op tafel zou hebben gelegd. Veel
meer dan een schijn-onafhankelijkheid zou voor Java, straks Indonesië,
voorshands niet weggelegd zijn geweest.

Dat Soekarno vroeg oflaat een echte onafhankelijkheid begeerde, staat
voor ons vast en eveneens dat hij, globaal gesproken, de Japanners
nimmer ten volle heeft vertrouwd en vrijwel van meet af aan, trouwaan
de concepties die al vóór de bezetting in hem leefden, het imperialistisch
karakter van de Japanse politiek heeft onderkend. Zijn lofuitingen aan
Japans adres zijn dan ook nooit oprecht geweest: zij waren oratorische
buigingen voor de bezettende macht die in hetzelfde vlak vielen als de
physieke buigingen in de richting van het keizerlijk paleis welke alge-
meen voorgeschreven waren - oratorische buigingen die hem de gele-
genheid gaven, zijn eigen doelstellingen verder na te streven. Enkele keren
heeft hij trouwens in het publiek doen blijken hoe hij Japans beleid
beoordeelde - op 15 februari '43, vlak voor de moeizame geboorte van
de Poetera, toen hij in Asia Raya schreef: 'Elke soort kolonisatie verwoest',
in februari '44, toen hij na de vervanging van de Poetera door de Djawa
Hokokai voor de radio sprak over 'pogingen tot kolonisering die er op
gericht zijn, ons volk geen grein vertrouwen te schenken ... In deze
geweldige worsteling moet door ons al onze ijver op één vast doel gericht
worden: onszelf een goede toekomst te waarborgen' - 'onszelf', niet
Japan. Niet minder tekenend was het dat in de programmatische toespraak
voor de Commissie tot Onderzoek van de 'Onafhankelijkheid' die hij
op I juni '45 hield (de Pantja Si/a-toespraak), elk woord van erkentelijk-
heid aan het adres van Japan ontbrak. Dat hij zich verder binnenskamers
van de aanvang af moeite heeft gegeven, Japan tot een snelle erkenning
van Indonesië's 'onafhankelijkheid' te brengen, is uit dit afsluitende
hoofdstuk voldoende gebleken.
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