SOEKARNO EEN ‘EXPONENT’

*

Wij schreven over de politicke medewerking die Soekarno aan het Japans
militair bestuur op Java heeft verleend en wij achten het begrijpelijk dat
in de oorlogsjaren door de Nederlandse en Nederlands-Indische autori-
teiten buiten Indié over niemand negatiever werd gedacht dan over hem.
Hij heeft evenwel niet als eenling gehandeld. Integendeel: eenzelfde
medewerking, zij het minder agitatorisch, minder ostentatief, is aan de
Japanse besturen in heel Indié verleend door nagenoeg alle Indonesische
voormannen, zowel uit het nationalistische als uit het overtuigd-Islamie-
tische kamp. Of zij nu lid van de Raad van Nederlands-Indi&, Volks-
raadslid of regent waren geweest, vrijwel allen (en onder dezen ook
diegenen die volgens de Japanners op een terugkeer van het Nederlands
gezag hoopten) aanvaardden nieuwe functies in het bestuursapparaat of
lieten zich benoemen tot lid van een adviesraad of, in ’45, van de
Commissie tot Onderzoek resp. Voorbereiding van de ‘Onafhankelijk-
heid’. Twee uitzonderingen waren er slechts: Tjipto Mangoenkoesoemo
en Sjahrir — de eerste stierf in april ’43, de tweede keurde met name
Soekarno’s beleid af, bleef hopen op een ‘eigen’, los van de Japanners
tot stand gebrachte, ‘echte’ onafhankelijkheid, maar verbrak toch niet zijn
contacten met diegenen die met de Japanners in zee waren gegaan zoals
Hatta; trouwens, samen met deze werd hij begin 45 docent aan Maeda’s
Asrama.

Men moet, dunkt ons, Soekarno dan ook zien als de exponent, de
samenbindende figuur van wat men, een recenter term gebruikend, ‘het
Indonesisch establishment’ zou kunnen noemen: de voormannen van de
nationalistische beweging en van de overtuigd-Islamietische groeperin-
gen en de leden van de inheemse bestuursaristocratie. Niet dat tegenstel-
lingen tussen die groepen ontbraken! Niemand heeft er, dunkt ons, meer
dan Soekarno toe bijgedragen dat de voor de uitroeping van de Republiek
noodzakelijke eendracht tot stand kwam. In de moeizame besprekingen
die op Java intern in de maanden april, mei, juni en juli ’45 zijn gevoerd
(besprekingen omtrent welker inhoud niets tot de Nederlandse autori-
teiten in Australié en op Ceylon was doorgedrongen), heeft hij dat
resultaat mede daarom kunnen bereiken omdat hij in de loop van de
bezetting de enige was geweest die op Java algemene bekendheid had
gekregen. Hij had er v66r de bezetting al naam gemaakt en was toen al
voor velen de figuur geworden waaraan zich de voor de Javaanse cultuur
zo typerende Messiaanse verwachtingen hadden vastgeknoopt — in die
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