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derzoek van de Onafhankelijkheid op 29 april was ingesteld alsook dat
zij, na eind mei geïnstalleerd te zijn, in juli haar werkzaamheden had
beëindigd. Ook wist hij dat op 7 augustus was bekendgemaakt dat er een
Commissie ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid zou komen
- Soekarno's toespraak van die datum was in Australië opgevangen.
Voorts wist hij dat Soekarno, Hatta en dr. Radjiman op 14 augustus van
hun bezoek aan veldmaarschalk Teraoetsji in Djakarta waren terugge-
keerd en dat Soekarno op Malakka had vernomen dat de nationalistische
leiders aldaar wensten dat de nieuwe Indonesische staat ook hun gebied
zou omvatten. De eerste berichten evenwelover het uitroepen van
Indonesië's onafhankelijkheid waren vaag. Wel werd op de 18e omge-
roepen dat Soekarno en Hatta door de voorbereidingscommissie tot
president resp. vice-president van de Republiek Indonesië waren geko-
zen, maar dat die republiek daags tevoren was uitgeroepen, werd niet
vermeld. Het Japans militair bestuur had namelijk, zoals vermeld, ver-
hinderd dat dat feit in de berichtgeving werd opgenomen en er bevond
zich in of bij Djakarta geen enkele geheime agent der Nederlandse
autoriteiten. Het was pas Soekarno's radiotoespraak van 23 augustus '45
die duidelijk deed blijken wat was geschied. De tekst werd in Australië
opgevangen, uitgewerkt en aan van Mook voorgelegd. Hij pakte de pen
en schreef er negen woorden naast: 'de laatste wanhoopskreten van de
zich verloren wetende Soekarno'.' Aan Logemann, minister van over-
zeese gebiedsdelen in het eerste naoorlogse Nederlandse kabinet, seinde
hij op de z yste dat Soekarno en Hatta zo spoedig mogelijk als collabora-
teurs zouden worden vervolgd, 'bij de ten aanzien van hen te treffen
maatregelen, zullen wij ... geen notitie hoeven te nemen van hun
'regering van de Republiek Indonesia'. Als zou blijken dat de zaak beter
en ernstiger georganiseerd is, dan zal ... gehandeld dienen te worden in
overeenstemming met de waargenomen toestand."

*

In ons laatste aan Nederlands-Indië te wijden deel zullen wij beschrijven
wat aan Nederlandse kant van Ceylon, Australië, de Verenigde Staten,

I Getuige eh. O. van der Plas, Enq., dl. VIII c, p. 1378. z Telegram, 25 aug. 1945,
van van Maak aan Logemann in: Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische
betrekkingen 1945-1950, dl. I (1971), p. 56.
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