
NIEUW-GUINEA

De Nefis heeft ook nog andere operaties op Nederlands-Nieuw-Guinea
uitgevoerd.

In de periode augustus-oktober '43 voerde een party onder leiding van
adelborst H. P. Swart, waartoe een Nederlandse marconist en acht Indo-
nesiërs van de Veldpolitie behoorden, van Boven-Digoel uit verkennin-
gen uit in noordelijke richting.

Dan werd in september '43 door een party, bestaande uit de sergeant
A. J. Tol, de marconist Schenau (dezelfde die in september '42 al had
deelgenomen aan de eerste landing op Java, die mislukt was), zeven
Indonesiërs en een Papoea-gids, met een logger van Merauke uit een
verkenning uitgevoerd in noordwestelijke richting die enige nuttige
gegevens opleverde.

Met dezelfde marconist en vier Indonesiërs voer Tol voorts in de
periode februari-mei '44 opnieuw naar het noordwesten - een tocht
waarbij het belangrijkste verkenningsdoel door motorpech niet kon
worden bereikt.

Ambitieuzer was een project om twee Nefis-parties, een onder Swart,
een onder luitenant R. F. de Bruïne, die van het Korps Insulinde afkom-
stig was, van de Idenburg-rivier uit een verkenning te doen uitvoeren
teneinde na te gaan waarheen de Japanners zich na MacArthurs landing
bij Hollandia (22 april' 44) zouden terugtrekken - de bedoeling was, die
groepen door de lucht te bevoorraden; hun basis in het oerwoud bij de
Idenburg-rivier zou worden beschermd door een Knil-detachement van
ca. zeventig militairen onder commando van van Eechoud. Samen met
een door de Felo uitgezonden Australische party die onder de Papoea's
propaganda moest maken (maar waarvan de leden de plaatselijke Papoea-
taal niet bleken te spreken), werden de twee Nefis-parties eind maart '44
door twee Catalina's van het bivak aan de Idenburg-rivier uit op het van
Rees-meer geland dat hemelsbreed ca. 40 km ten noordoosten van het
bivak lag. Daar bereikten zij slechts met grote moeite de oever die
moerassig was - eerst na drie dagen lopen waren zij op vaste grond. De
drie parties, door een rivierdal moeizaam noordwaarts trekkend, raakten
af en toe in gevecht met Japanse militairen die na de landing bij Hollandia
westwaarts trachtten te ontkomen. Zij maakten op 21 mei contact met
een Amerikaanse voorhoede die uit Hollandia het oerwoud was inge-
trokken, gingen verder naar de kust en werden vandaar, in het bezit van
nuttige gegevens, naar Hollandia afgevoerd.

In april '44 was het de 'K IS' die, nog steeds onder commando van
van Boetzelaer, een Nefis-party aan land bracht in de buurt van Sorong
op de westpunt van de z.g. Vogelkop. De party stond onder bevel van
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