
ANDERE GEBIEDEN IN DE GROTE OOST

Begin '44 werd besloten te trachten, van het kleine eiland Nila, een
van de ten westen van de Tanimbar-eilanden liggende Damar-eilanden
(zie kaart V op pag. 65), een vast steunpunt te maken voor alle Nefis-
operaties.

Waarom op de Damar-eilanden en waarom op Nila?
Een van de andere Damar-eilanden is Seroea en daar had eind '43 de

inheemse bevolking de bemanning van een Amerikaans vliegtuig dat er
was verongelukt, geholpen met een prauw naar Australië terug te keren.
'Op verzoek van de Amerikanen werden namelijk', zo vertelde van der
Plas aan de Enquêtecommissie,

'de vliegtuigbemanningen uitgerust met een bevel aan de bevolking, op alle
mogelijke wijzen bijstand te verlenen. Dat bevel was gedrukt op papier met de
rood-wit-blauwe vlag en het Nederlandse wapen in top. Daarin werd in naam
van de koningin gelast, de Geallieerde militairen alle mogelijke hulp te verlenen,
en werd meegedeeld dat degenen die dit deden, een beloning zouden krijgen en
degenen die het niet deden, zich schuldig maakten aan verraad. Ik heb hier mijn
handtekening onder laten drukken. Iedere crew was uitgerust met deze papieren.'!

De Japanners hadden garnizoenen"op de Kei-, de Aroe-, de Tanimbar-
en de Babar-eilanden (bij elkaar bijna tienduizend militairen) en grotere
op Ambon en Ceram (ca. achttienduizend) alsmede op Timor (ca. negen-
tienduizend) maar zij hadden de Damar-eilanden niet bezet. Vooral
Ambon en Ceram waren belangrijke Japanse steunpunten en op Zuid-
oost-Celebes lag de grote Japanse luchtbasis Kendari - kreeg men op de
Damar-eilanden een vaste basis, dan zou het verzamelen van intelligence
over de genoemde delen van de Grote Oost vergemakkelijkt worden en
bovendien zou, zo werd gehoopt, zulk een basis een uitgangspunt kunnen
zijn voor geheime operaties naar Java.

Er werden eind maart '44 twee parties met Catalina's naar Nila over-
gevlogen: een party van twee man (de Indonesische sergeant-marconist
B. F. Pejoh en een Indonesische soldaat) die op het eiland de grondslag
moest leggen voor een permanente inlichtingen-organisatie waarbij In-
donesische prauwenvaarders voor de berichten zouden moeten zorgen,
en een party van vier man, geleid door van der Star (de man die in juli
'42 van Java uit de Indische Oceaan was overgestoken naar Rodriguez),
met bij zich de Haas (de man die in december '42 van Java uit Australië
had bereikt) en vier Indonesische militairen - die tweede party diende

I Getuige van der Plas, Enq., dl. VIIl c, p. I364.
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