DE GEHEIME DIENSTEN

van Nila naar Seroea te gaan en daar vrijwilligers aan te werven voor de
militaire dienst, eventueel bij Nefis III. Op Nila werden de twee parties
en de aan hen toegevoegde Australische Felo-party ontvangen met een
fluitorkest dat het Wilhelmus speelde (gebeurtenissen als deze zijn het
geweest die de visie van van Mook en van der Plas op de opvattingen
van de inheemsen op eilanden als Java en Sumatra scheefgetrokken
hebben) — een tegenslag was dat van Babar een door de Japanners
uitgeruste prauw verscheen die na een gevecht, hetwelk Pejoh het leven
kostte, kon wegvaren en men moest toen aannemen dat het Japanse
garnizoen op Babar gewaarschuwd zou worden. De eerste party en de
Felo-party werden derhalve na een week opgehaald en het plan om van
Nila een vast steunpunt te maken moest voorlopig worden opgegeven.

Op Seroea werd de party van de Haas (van der Star was op Nila
gebleven) ook al met het Wilhelmus ontvangen, ‘*kinderen’, aldus Nor-
tier, ‘zwaaiden met rood-wit-blauwe vlaggetjes, overal betuigde de be-
volking haar loyaliteit.”! De Haas had, rapporteerde hij, wel vijftig vrij-
willigers kunnen meenemen maar in de Catalina was slechts plaats voor
twaalf.

Nila werd niet uit het oog verloren. Nadat begin juli ’44 eerst een
Nederlandse Mitchell op Nila en Damar kampongs had gezien waar bjyj
het rondcirkelen van het toestel de Nederlandse viag werd gehesen,
gingen eind van die maand op Nila twee parties aan land: een soort
Commando-groep en een meer permanente party die uitsluitend uit Am-
bonnezen bestond. Er meldden zich in een week ruim honderdtachtig
vrijwilligers aan. Een deel van de tweede party vloog spoedig naar
Australié terug, een deel bleef: acht man, die regelmatig werden afgelost
en zich gesteund wisten door eilandbewoners aan wie wapens waren
uitgereikt. Ook werd de haven van Nila verbeterd, zodat Geallicerde
patrouilleboten er gebruik van konden maken, en voorts werden van
prauwbemanningen nuttige gegevens verworven over de Damar-eilan-
den en de Molukken en tenslotte ook over Timor. Tot het einde van de
oorlog in de Pacific bleef Nila een waardevol steunpunt. Van der Plas
zond er een civiel bestuurder heen, een militair opgeleide Gezaghebber.
‘We hebben’, vertelde hij aan de Enquétecommissie,

’de onderwijzers en andere beambten die twee jaar lang geen inkomsten gehad
hadden, hun salarissen betaald . .. De Japanners hebben drie keer getracht met
een motorbootje te landen, maar deze pogingen zijn steeds door de bevolking

' Nortier, p. 219.
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