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leerd, toen aan de verkenningsgroep was gebleken dat de Japanners in
de betrokken Indische wateren geen prauwvaart meer toestonden, zodat
er geen intelligence-gegevens over Ambon en omgeving verzameld kon-
den worden. Daarna werd Saparoea, een eiland ten oosten van Ambon,
aangedaan maar ook hier wilde de party niet blijven - men had er geen
zekerheid dat de Zuidmolukkers tot hulpverlening bereid waren.

Deze tocht was dus mislukt.

*

Er valt nog één actie uit dit oostelijkste deel van de Indische archipel te
vermelden - geen actie van Nefis III overigens, maar een van de direc-
teur-Nefis, Spoor dus, die ten deze handelde op verzoek van van der
Plas.

Op het eiland Morotai, waar in september '44 MacArthurs strijdkrach-
ten waren geland (zie kaart V op pag. 65), werd in februari '45 een brief
ontvangen van de Sultan van Ternate, waarin deze om wapens verzocht.
Tijdens een bezoek aan Morotai vernam van der Plas hiervan - hij was
het die er na zijn terugkeer in Camp Columbia bij Spoor op aandrong, de
Sultan, die hij in gevaar achtte, met zijn gezin in veiligheid te brengen.
Spoor gaf vervolgens aan de Knil-kapitein L. D. J. Krol, die de Nefis op
Morotai vertegenwoordigde maar op dat moment in Camp Columbia
aanwezig was, opdracht om zo enigszins mogelijk de Sultan en zijn gezin
van Ternate te evacueren. Krol keerde naar Morotai terug, waar de
Amerikanen twee patrouilleboten en de Australiërs een mitrailleurploeg
en een marconist ter beschikking stelden alsmede veertig geweren die
uitgereikt zouden worden aan de bevolking van het kleine eiland Hiri,
dat even benoorden Ternate ligt - de bedoeling was, van Hiri uit de actie
te ondernemen. Toen Krol en de zijnen, onder wie zich ook enkele
Nica-krachten bevonden, op Hiri waren aangekomen, werd een vertrou-
wensman van het kampong-hoofd op Hiri in de nacht van 9 op 10 april
in een prauw naar Ternate gezonden met een door Krolopgesteld briefje.
De Sultan stak onmiddellijk met zijn gezin naar Hiri over en werd
vandaar, nadat een aanval van een 'eerste groep achtervolgende Japanners
was afgeslagen (daarbij sneuvelden twee Australiërs en het kampong-
hoofd van Hiri), via Morotai en Hollandia naar Australië getransporteerd,
waar hij overigens als een teleurgesteld man aankwam: hij had verzocht
dat Ternate op korte termijn zou worden bevrijd maar had inmiddels


