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Ook over Borneo kunnen wij kort zijn.
In verband met MacArthurs plan om in mei '45 op Tarakan (zie kaart

IX op pag. 268) te landen besloot Nefis JJJ in januari, met een vliegboot
van Morotai uit een party op de kust van Borneo aan land te zetten, ca.
90 km bezuiden Tarakan, zulks met de bedoeling om vandaar uit bij
inheemsen gegevens over het door de japanners zwaar versterkte olie-
eiland in te winnen. De party, gecommandeerd door luitenant O. L.
Drijber, bestond verder uit drie Europese militairen (onder wie opnieuw
marconist Schenau) en vier Indonesische.

Het uitgezochte punt bleek op 12 januari bij een voorverkenning
onbewoond en dus niet geschikt te zijn. Drijber en de zijnen lieten zich
vervolgens op de r j de 20 km verder noordelijk afzetten bij een verlaten
kampong. Daar werd de uitrusting uitgepakt, hetgeen Drij ber (een man
die zich kras placht uit te drukken) later in zijn verslag deed schrijven:
'Niets klopt, alles is op de meest onlogische manier verpakt. Zeep bij de
biscuits, heerlijk! ... Wie heeft in godsnaam die blikken ingepakt? Het
kon eenvoudig niet stommer. Wein, Weib und Cesang in Camp Columbia,
dus geen common sense."

Van het landings punt uit werd spoedig contact opgenomen met het
hoofd van een nabije kampong die wèl bewoond was; daar bevonden zich
(van Celebes afkomstige) Boeginezen die Drijber de indruk gaven dat op
generlei medewerking van hen of andere inheemsen te rekenen viel. Zijn
party werd derhalve elf dagen na de landing met een Catalina opgehaald.
Zij had toen wel enkele militaire gegevens bijeen, o.m. over de sterkte
van het Japanse garnizoen op Tarakan, door haar geschat op hoogstens
drieduizend man - een iets te hoge schatting: het waren er in werkelijk-
heid een-en-twintighonderd.

*

Wij komen nu tot het belangrijkste eiland, Java, en willen er dan eerst
aan herinneren dat alle daar ondernomen geheime operaties in '42 en '43
niets hadden opgeleverd. In september '42 was de eerste party, welker
zender in de golven was verdwenen, na een dag naar de onderzeeboot
teruggekeerd die haar had afgezet. Vervolgens waren aan land gezet: in
november '42 de party van Bergsma (Tiger I) en die van Brocx (Tiger II),

I Aangehaald in Nortier, p. 269.


