
JAVA - DE ZES LAATSTE POGINGEN

in februari '43 de Menadonees Lapod (Tiger III), in mei '43 Soejitno
(Tiger IV) en de marconist van Brocx, Oentoeng (Tiger V), en tenslotte
in augustus '43 de man die na drie dagen naar de '0 21' had moeten
terugkeren, Srinojo (Tiger VI). Het enige dat men van al deze geheime
agenten na hun inzet had ontvangen, waren een of twee telegrammen
van Bergsma geweest (die in het eerste c.q. tweede meegedeeld had dat
hij zijn zender had vernield) en voorts de misleidingstelegrammen die
de Japanners in de periode september-december '43 met gebruikmaking
van Oentoengs noodcode hadden uitgezonden - ook was op de afge-
sproken ontmoetingsplaatsen nimmer een geheime agent verschenen.
Wat in werkelijkheid met hen allen was geschied (en met de twee
bedevaartgangers die Kendalls dienst had uitgezonden), was evenwel in
Australië niet bekend - Nefis III gaf de hoop niet op dat enkelen hunner
zich nog in vrijheid bevonden.

Er werden in dat laatste oorlogsjaar door Nefis III zes pogingen
ondernomen om geheime agenten op Java in te zetten; vijf zijn mislukt
en de zesde is afgebroken. Van die zes pogingen zijn de laatste vijf
ondernomen in samenwerking met MacArthurs Intelligence die Java toen
weer hoog op de prioriteitenlijst had geplaatst; voor de eerste gold dat
niet: dat was een actie die Nefis III op verzoek van en in samenwerking
met van der Plas ondernam - een actie waartegen MacArthurs Intelligence
geen bezwaar had, omdat er geen onderzeeboot voor moest worden
afgestaan.

Die eerste poging beschreven wij al in ons vorige deel: de Haas ('de
beste man die wij hadden', aldus later Brouwer, hoofd van Nefis III'),
twee sergeanten van het Knil: de Javaan Soeprapte en de Ambonnees
Tahaparij, en nog vijf andere Indonesische Knil-militairen voeren eind
'44 met een prauw van Nila naar het (door de Japanners niet bezette)
eiland Satengar, een van de benoorden Soembawa liggende Paternoster-
ei.landen, en vandaar naar Panaroekan, een haventje op Oost-Java, aan
Straat Madoera - de Haas en Soeprapte gingen daar op 7 november aan
land. Tabaparij voer met de prauw naar Satengar terug - hij zou trachten,
eind december '44 of eind januari '45 de Haas en Soeprapte op te halen
maar die twee pogingen mislukten door de weeromstandigheden, trou-
wens: de Haas en vermoedelijk ook Soeprapte waren toen al gearresteerd.
NefislII en van der Plas hadden hun zes opdrachten verstrekt: zij moesten
hulp geven aan mogelijke illegale organisaties, onderduikplaatsen zoeken
voor geheime agenten die op hen zouden volgen, personen vinden die
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