JAVA — DE ZES LAATSTE POGINGEN

commando van luitenant-ter-zee eerste klasse J. Smith met een nieuwe
party naar Java voer, ditmaal naar de noordkust. Van die party maakte de
eigenaar van een inheems zeilschip deel uit, hadji Tahib, een Madoerees,
wiens vaartuig enige tijd tevoren door een Geallieerde onderzeeboot tot
zinken was gebracht, die met de andere opvarenden naar Australié was
meegenomen (hij had cen waardevolle hoeveelheid nummers van op
Borneo, Celebes en Java verschijnende dagbladen alsmede zeven num-
mers van het maandblad Djawa Baroe (‘Nieuw Java’) bij zich) en zich daar
tot hulp aan de Nefis bereid had verklaard; hij had de Nefis kunnen
inlichten over de controlemaatregelen die de Japanners ten aanzien van
de scheepvaart toepasten. De party stond onder leiding van sergeant
H. Brouwer, een donkergetinte Indische Nederlander, en er maakten
verder nog twee Europeanen deel van uit: een tweede sergeant,
J. H. M. Arroo, eveneens een donkergetinte Indische Nederlander, en
een marconist, J. M. R. van den Bijl. De party had als opdracht militaire
inlichtingen te verzamelen speciaal over de Japanse kustverdediging bjj
Rembang, gegevens in te winnen over guerrilla- en andere ondergrondse
activiteiten en de namen en adressen door te geven van belangrijke, dicht
bij de kust wonende personen, die door raiding-parties van hun bed
zouden kunnen worden gelicht; zij moest tenslotte prauwenvaarders
trachten te vinden die bereid zouden zijn, andere geheime agenten op
zee aan boord te nemen teneinde hen naar Java over te brengen. De party
had een uitrusting meegekregen die ca. 1500 kg woog — die moest ergens
worden opgeslagen.

Op 6 mei werd die uitrusting op een onbewoond eilandje even ten
oosten van Madoera verborgen (men zou dus, zo vaak als nodig, met ecen
prauw naar dat eilandje moeten varen) en vervolgens werd de party de
volgende dag even bezuiden Kangean (zie kaart III op de pag.’s 58—59)
op een ander eilandje ontscheept, waar hadji Tahibs schoonvader woonde.
Van der Plas had gezegd dat de inheemse bevolking van de Kangean-
groep bij uitstek betrouwbaar was — gehoopt werd dat de party-Brouwer
op het eilandje waar zij was ontscheept, met weinig moeite een prauw
zou vinden.

Van deze verwachtingen kwam vrijwel niets uit.

De enige die na de oorlog terzake iets kon verklaren, was hadji Tahib.
Volgens hem had de party van Brouwer een prauw gekocht waarmee zij
naar Kangean was gezeild, en had zij daarheen ook de op het kleine
eilandje verborgen uitrusting overgebracht maar zij had zich overigens
op Kangean moeten schuilhouden en was in juni, nadat Tahib zelf zich
van haar had losgemaakt, door het inheemse districtshoofd (die zijnerzijds
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