
DE GEHEIME DIENSTEN

- Nefts III kreeg, van Nila uitgaand, van oost naar west Damar, Goenoeng
Api (de 'Vuurberg', een onbewoonde vulkaan benoorden Timor), de
Tijger-eilanden (benoorden Flores), de Postiljon-eilanden (benoorden
Soembawa) en Bawean voor haar rekening.

Als inleiding tot deze operaties werd eerst op 12 juni '45 een groep
Knil-militairen onder bevel van onderluitenant H. P. G. van Haren op
Damar aan land gezet met een van Nila afkomstige logger. Vervolgens
kwam daar op 14 juni de Bruïne's party met een Catalina aan. De
Goenoeng Api bleek in juli als stepping stone ongeschikt: de vulkaan rees
steil uit zee op en er kon nergens een opslagplaats worden aangelegd. Een
ander eiland, ca. 250 km verder westelijk, bleek eveneens ongeschikt.

Zover was deze poging om Java te naderen gevorderd, toen Colonel
Roberts, de Controller van het Allied Intelligence Bureau, op 20 juli aan de
Nefis deed weten dat het gehele stepping stones-project was geschrapt in
verband met de waarschijnlijkheid dat Java, Borneo en de Grote Oost
uit MacArthurs gezagsgebied zouden worden gelicht en aan dat van
MOLmtbatten toegevoegd.

*

Toen die toevoeging op 15 augustus een feit werd, had de Nefis in bijna
drie-en-een-half jaar oorlogvoering op Java niets kunnen bereiken. Wel
is na de oorlog door enkelen op Java beweerd, o.m. door ir. A. G. Kaaps
Dekker die wij al in ons vorige deel noemden, dat zij geruime tijd met
Australië in radiocontact hadden gestaan en aldus onder meer bombar-
dementen op belangrijke doelen hadden kunnen uitlokken I, maar al deze
beweringen vinden geen enkele steun in wat van de Ncfis aan gegevens

duidelijk is, welke plaats daarmee werd bedoeld). Begin augustus werden geheime
agenten uit de streek van Kendari opgehaald en vond een geheime operatie op een
eiland in de Javazee plaats en in de periode 9-11 augustus vernielde een Commando-
ploeg het Japanse radiostation op de Tambelan-eilanden, bewesten West-Borneo.
Men ziet: verscheidene van die operaties hebben kennelijk in verband gestaan met
MacArthurs plan om op Java te landen.

I Het uitgebreidst relaas terzake vindt men in het ongedateerde verslag van een
(onbekende) Ambonnese sergeant die beweerde lid te zijn geweest van Koops Dekkers
illegale groep, welk verslag in het in 1960 verschenen werk Nederlands-Iudië onder
[apanse bezetting, Gegevens ell doeurnenten over dejaren 1942-1945 is afgedrukt op de pag.'s
441-45.
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