
DE GEHEIME DIENSTEN

cessievelijk Mallinger, Pel en Wingender, en hun adviseur van Deinse,
in Australië successievelijk Quéré, Brouwer, Fresco en Berts), geldt dat
het geheime werk nieuw voor hen was. Geen hunner kende bovendien
persoonlijk de omstandigheden waarin in bezet Indië gewerkt zou moe-
ten worden - de enige die die ervaring wèl bezat, zij het slechts uit een
periode van enkele maanden, was van der Veen, maar deze kreeg pas in
,44 als hoofd van de afdeling planning en operaties met het beleid van
Nefis III te maken.

Dan (en vooral!): erwas niets voorbereid. Hoejuistwas de opmerking
van Salm, directeur van de Nejis tot eind '43, die wij in dit hoofdstuk
aanhaalden! 'Wij hadden met dit alles', schreef hij eind mei '43 aan
luitenant-kolonel Sandberg, 'een jaar vóór de oorlog moeten beginnen,
niet een jaar daarna. Nu zijn wij à la recherche du temps perdu en of wij dat
ooit zullen inhalen is voor mij de grote vraag.'

Inderdaad, die achterstand is niet ingehaald, maar daarbij hebben
specifieke factoren een rol gespeeld die men het best kan onderscheiden
wanneer men let op wat in bezet Nederland en wat, in Zuidoost-Azië,
in andere door Japan bezette landen is gebeurd.

Ten aanzien van bezet Nederland begonnen de geheime diensten in
Londen met dezelfde achterstand als de geheime diensten op Ceylon en
in Australië: er was niets voorbereid, alles moest van Londen uit opge-
bouwd worden. Dat dit lukte, is te danken geweest aan de hulp die de
geheime agenten in bezet gebied vonden, en ook aan de initiatieven die
daar werden genomen. Enkele van de grootste spionagegroepen zijn er
zonder bemoeienis van Londen, spontaan als het ware, ontstaan en de
oorsprong van de belangrijkste geheime verbinding, de Zwitserse Weg,
heeft in bezet gebied gelegen, niet in Londen.

Let men op andere door Japan in Zuidoost-Azië bezette landen, dan
ziet men op de Philippijnen door Philippine's gedragen, goed voorbereid,
door de Amerikanen gesteund en bij uitstek effectief lntelligen.ce-werk en
een omvangrijke, eveneens door de Amerikanen gesteunde guerrilla-
activiteit; in Birma in de laatste oorlogsmaanden, toen duidelijk was dat
Japan zou verliezen, een nuttige samenwerking door SOEmet Aung San
en de zijnen; in Thailand een door SOE en de OSS tezamen grondig
voorbereide samenzwering; op Malakka tenslotte in '45 belangrijke steun
van SOEaan de reeds voor de oorlog bestaande Chinees-communistische
beweging. Anders gezegd: in al die landen waren er groepen in de
samenleving die in het kader van de Geallieerde oorlogvoering de risico's
wilden aanvaarden welke aan alle anti-japanse activiteit inherent waren
- groepen die door de Geallieerden effectief werden gesteund.


