
INDIË: AFWIJKEND BEELD

Wij mogen hierbij de geografische en de politieke omstandigheden
niet uit het oog verliezen. De Philippino's wisten dat hun onafhankelijk-
heid (de echte, niet de door de Japanners toegestane schijri-onafhanke-
lijkheid) bepaald zou worden door de Amerikaanse overwinning - zi]
zagen bovendien van begin '43 af het dubbele offensief van Nimitz en
MacArthur recht op hun archipel afstevenen. In Birma wist men voort-
durend de Britse macht in de nabijheid: in '43 en '44 wisselden aan de
Birmaanse grens offensief en tegenoffensief elkaar af. In Thailand moes-
ten de Japanners een bondgenootschappelijke regering ontzien: de Ken-
peitai had er niet de mogelijkheden om in te grijpen die zij elders bezat.
Malakka tenslotte kende een grote bevolkingsgroep, de Chinezen, bij
wie al sinds het begin van dejaren '30 een grote animositeitjegens Japan
was gegroeid.

Daarentegen waren, wat de hoofdeilanden van de Indische archipel
betrof, de omstandigheden ten aanzien van de ontwikkeling van het
verzet opmerkelijk ongunstig: niet alleen waren die hoofdeilanden dui-
zenden kilometers verwijderd van de naaste Geallieerde machtscentra
(Australië en Ceylon), maar ook kon men al uit de Japanse berichtgeving,
hoe mager ook, de juiste conclusie trekken dat de Britten niet het
vermogen hadden, van het westen uit een werkelijk krachtig offensief in
te zetten en dat de Amerikanen die in het oosten wèl duidelijk vorderden,
toch bijna twee-en-een-half jaar nodig hadden voordat zij weer de
Philippijnen waren genaderd, waar hun laatste troepen zich in mei '42

hadden overgegeven. Wat Indië betrof, was alleen in het oostelijk deel
van de Grote Oost het groeiende Geallieerde overwicht van begin '43 af
duidelijk merkbaar, overal elders leek de Japanse macht onaantastbaar.
De angst voor de Japanners is wellicht nergens groter geweest dan in
Indië - de Japanse militaire bestmen hebben er bovendien een bij uitstek
effectief gebruik kunnen maken van aloude controlesystemen die door
het Nederlands koloniaal bewind in stand waren gehouden; systemen,
die nog aangevuld waren met grote organisaties vooral van jeugdigen
(zoals de Seinendan en de Keibodan op Java), welker honderdduizenden
leden ijverige helpers waren van de bezetter.

Daarmee is niet alles gezegd.
Alle tegenwerkende factoren ten spijt, kende ook de Indische samen-

leving groepen die, zoals wij het zojuist formuleerden, van zich uit bereid
waren, in het kader van de Geallieerde oorlogvoering de risico's te
aanvaarden die aan alle anti-Japanse activiteit inherent waren: de Neder-
landers, de Indische Nederlanders en de Chinezen. Evenwel: de Neder-
landers waren Of krijgsgevangenen èf zaten in interneringskampen vast,
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