
INDl.Ë: AFWIJKEND BEELD

Nederlands-Indië, geen volk dat als geheel zo weinig bereid was zich
voor Japans nederlaag in te zetten als het Indonesische.

Niet alleen in maar ook buiten Indië zijn hieruit voor de geheime
diensten grote moeilijkheden voortgevloeid: er waren maar weinig In-
donesiërs die, los nog van de vraag of zij daarvoor de geschiktheid
badden, bereid waren zich als party--lid te laten uitzenden. De twee
wervingsacties onder de bedevaartgangers in Mekka, waarvan vooral met
betrekking tot de tweede grote verwachtingen waren gekoesterd, hebben
slechts enkele tientallen recruten opgeleverd, van wie men voor het
geheime werk, voorzover bekend, geen of maar heel weinig profijt heeft
kunnen trekken. De van Ceylon uit ingezette, boofdzakelijk door de
geheime dienst van Nationalistisch China gerecruteerde Chinezen, aan
wie men iets meer heeft gebad, waren evenmin talrijk en Nederlanders
en Indiscbe Nederlanders die, alle voor hen geldende specifieke risico's
ten spijt, als geheim agent konden worden ingezet, waren er ook al te
weinig. SOE-Ceylon heeft ca. driehonderd Birmaanse en bijna tachtig
Thaise geheime agenten gehad en voorts ca. vierhonderdvij ftig Britse en
ca. vierhonderd Franse officieren en onderofficieren die (de laatsten louter
in Frans-Indo-China) ingezet konden worden - aan Nederlandse kant
zijn de cijfers in de tientallen blijven steken.

Voeg daar dan nog bij de grote afstanden naar de hoofdeilanden van
de archipel, bet gebrek aan vervoermiddelen, het probleem van bet
landen op kusten waar vaak een hoge branding staat, en de grote moei-
lijkheid om over duizenden kilometers radioverbindingen te onderbou-
den, en het is duidelijk dat ook gebeime diensten die geen beleids- en
technische fouten maakten, het een zeer zware taak zouden hebben
gevonden om in Indië belangrijke resultaten te behalen.

*

Dat er beleids- en techniscbe fouten zijn gemaakt (in dat opzicht heeft
ook SOE in Europa zwaar gezondigd), is, menen wij, uit het tragische
relaas dat wij in dit hoofdstuk te ontvouwen hadden, duidelijk gebleken.

Het is een beleidsfout geweest dat men verzuimd heeft, zich als eerste
taak te stellen, uit Indië de intelligence te krijgen die een voorwaarde was
voor het welslagen van alle latere geheime werk: de eerste geheime agent
die met een reëel te noemen opdracht naar Java werd gezonden, was
(Tiger VI) Srinojo die begin augustus '43 in de Pangpangbaai aan land
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