
BELEIDS- EN TECHNISCHE FOUTEN

was. Trouwens, na hen vertrokken eind februari '45 opnieuw twee
Europeanen, van wie althans één, Reintjes, leider van de party, 'een
lichtgekleurde Indische jongen' was. Ook was het een Indische Neder-
lander, Brouwer, die leider was van de party welke niet verder kwam
dan Kangean.

Waarom is het in '43 aanvaarde beginsel: geen Europeaan meer als
geheim agent in te zetten, verlaten? Wij zien er twee redenen voor: de
eerste dat er onvoldoende Indonesiërs, vooral Javanen, waren die men
op het belangrijkste eiland van de archipel kon inzetten, de tweede het
wanhopig besef dat men op Java bijna drie jaar na het begin van de
Japanse bezetting nog niets had bereikt en dus ook niet in staat was,
MacArthur de intelligence te verschaffen waaraan deze behoefte had voor
de landing op Java welke op zijn program stond.

Wij komen nu tot de technische fouten.
In de omgeving waarin zij werkzaam moesten zijn, mochten geheime

agenten niet opvallen, maar een van de Molukkers die in december '42
als lid van de party van Nijgh (de man die nauwelijks Indonesisch sprak)
naar Ceram werd gezonden, had een beurs bij zich waar een Nederlands
vlaggetje op stond - zulk een detail had niet mogen ontsnappen aan de
aandacht van de officieren die voor de uitrusting van de party verant-
woordelijk waren. Een beginfout? Neen: op Nederlands-Nieuw-Guinea
ontving controleur de Bruyn in september '43 accu's zonder accuzuur en
schoenen die onbruikbaar waren, en bijna anderhalf jaar later, in januari
'45, werd de party van Manoppo naar de Minahassa gezonden in gloed-
nieuwe, aldaar ongebruikelijke kleding, met een kijker die niet deugde,
een zender die gebreken vertoonde, munitie die gedeeltelijk van een
verkeerd kaliber was en vijf ransels van welke er drie tot op de draad
versleten waren. In diezelfde maand schreef Drijber, bezuiden Tarakan
op Borneo ingezet, over de uitrusting van zijn party: 'Niets klopt, zeep
bij de biscuits, heerlijk! ... H1l:kon eenvoudig niet stommer.'

Onze conclusie is dat de reorganisatie van het Nefis lIl-werk waartoe
in Australië in maart '43 onder Helfrichs leiding besloten is, wèl tot een
betere opleiding en een verstandige eoncentratie op het oosten van de
Grote Oost heeft geleid, maar op andere punten onvoldoend effect heeft
gesorteerd.

Zowel in Engeland als in Australië en op Ceylon zijn de geheime
diensten met te betreuren maar wellicht onverm.ijdelijke kinderziekten
begonnen. Die kinderziekten heeft men in Engeland volledig kunnen
overwinnen, in Australië en op Ceylon niet in de vereiste mate. Formeel
ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij Helfrich, de Bevelhebber


