EEN PIJNLJKE TEGENSTELLING

Eerder schreven wij over een ‘tragisch relaas’.

Waarom ‘tragisch’?

Wij hebben die term willen gebruiken omdat er, behalve dan bij een
deel van de acties in het oosten van de Grote Oost en bij de laatste acties
op Sumatra, zulk een pijnlijke tegenstelling is tussen de povere resultaten
die met het geheime werk zijn bereikt, en de moed die aan de dag is
gelegd door al diegenen die zich als vrijwilligers voor geheime opdrach-
ten ter beschikking stelden. Wij denken hierbij aan velen die op Sumatra
en Nieuw-Guinea op verkenning gingen (wat Nieuw-Guinea betreft in
de cerste plaats aan Staverman die ver over de duizend kilometer had
afgelegd, grotendeels te voet, voordat hij bij zijn eerste treffen met de
Japanners sneuvelde) dan wel, zoals controleur de Bruyn, op Nieuw-
Guinea lange tijd op post bleven, maar vooral aan allen die zich op door
de Japanners bezette eilanden lieten afzetten of daarheen voeren met de
bedoeling om er lange tijd als geheim agent werkzaam te zijn. Zomin als
wij in de delen van ons werk die over bezet Nederland handelen, de
namen van alle geheime agenten hebben vermeld (dat zouden er meer
dan honderdvijftig zijn geweest), zo min hebben wij dat in dit deel
gedaan: in de regel hebben wij ons er toe beperkt, slechts de namen van
de leiders van de verschillende partieste noemen.! Het kan wel niet anders
of die leiders alsook de leden van de parties moeten zich bewust zijn
geweest dat zij hun leven op het spel gingen zetten, waarbij zij al uit de
poverheid van de hun verstrekte inlichtingen konden afleiden dat de
autoriteiten die hen uitzonden, nauwelijks iets wisten van de omstan-
digheden waaronder zij een activiteit moesten gaan ontplooien waarop
in oorlogstijd de doodstraf staat. Twee marconisten hebben zich zelfs
driemaal voor zulk een levensgevaarlijke missie ter beschikking gesteld:
Schenau en Oentoeng — Schenau heeft als onderscheiding de Bronzen
Leeuw gekregen (Militaire Willemsorden zijn aan niemand verleend),
Oentoeng zelfs deze niet, en wat de Haas (‘onze beste man’) betreft, is
het na de oorlog tot onverkwikkelijke gebeurtenissen gekomen: de hem
wegens zijn inzet op Java posthuum verleende onderscheiding, alweer
niet meer dan de Bronzen Leeuw, werd in januari ’s1 geannuleerd en
pas bijna zes maanden later opnieuw toegekend.

Niet onvermeld blijve dat ook andere militairen, zij het als uitvloeisel
van hun ‘normale’ dienst, in het kader van de geheime operaties grote
gevaren hebben doorstaan: wij denken aan de bemanningen van de

! Nortier heeft in zijn Acties in de Archipel in Bijlage B een overzicht gegeven van de
samenstelling, voorzover bekend, van alle parties die uit Australié zijn uitgezonden.
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