DE JAPANNERS OP TIMOR

Timor, een bergachtig eiland dat een lengte heeft van ca. 480 en een
grootste breedte van ca. 100 km, had een Nederlands en een Portugees
gedeelte — welnu, in de loop van ’41 was in overleg met de Britten,
Australiérs en Amerikanen komen vast te staan dat naar het voor Australié
zo belangrijke eiland eventueel al voér het uitbreken van vijandelijkhe-
den in de Pacific Australische troepen zouden worden gezonden, wel te
verstaan: naar Nederlands-Timor. Inderdaad, weliswaar niet vé6r maar
wel kort na Pearl Harbor werd in Koepang, de hoofdstad van Nederlands-
Timor, een Australisch bataljon ontscheept. Enkele dagen later keurde
van Starkenborgh goed dat Portugees-Timor, dat slechts verdedigd werd
door een Portugese eenheid van enkele honderden Timorezen met een
kader van enkele tientallen Portugese officieren, preventief zou worden
bezet en daartoe ging op 17 december 41 een door luitenant-kolonel van
Straten gecommandeerde strijdmacht van ca. zeshonderd Knil- en ruim
driehonderd Australische militairen van Koepang uit in Dilly, de hoofd-
stad van het Portugese deel van het eiland, aan land. Die Australiérs, een
z.g. Independent Company, waren speciaal voor de guerrilla opgeleid.

In de nacht van 19 op 20 februari ’42 nu landden de Japanners bezuiden
Koepang op Nederlands- en even ten westen van Dilly op Portugees-
Timor. Bezuiden Koepang werden ca. tweeduizend Japanners ontscheept
en bovendien daalden er bij het vliegveld ca. zeshonderdvijftig Japanse
parachutisten — het Australische bataljon capituleerde en niet veel later
gaf de rest van het Knil-detachement, waaruit de meeste Timorezen
gedeserteerd waren, zich over. Desertie van Timorezen deed zich ook op
Portugees-Timor voor, waar de Japanners ca. duizend militairen aan land
hadden gezet — slechts met ca. honderdvijftig man, goeddeels Europea-
nen, wist overste van Straten na een week het kleine vliegveld van
Atamboea op Nederlands-Timor te bereiken, waar zich onder bevel van
kapitein C. L. E. F van Swieten een Knil-detachement bevond van ca.
honderd man. Ook ca. tachtig Australiérs en een Australische generaal,
Brigadier-General W. C. D. Veale, bleken Atamboea bereikt te hebben’
— toen daar evenwel op 28 februari bij geruchte vernomen werd dat de
Japanners naderden, trokken tezamen slechts tweehonderdveertig mili-
tairen de bergen in: de ca. tachtig Australiérs om op Portugees- en ca.
honderdzestig Knil-militairen om op Nederlands-Timor te ageren.

! Veale was naar Timor gezonden om er twee Australische bataljons te commanderen
maar de schepen die met het tweede bataljon (en met twee Amerikaanse artillerie-
regimenten) naar Timor onderweg waren, hadden op 16 februari als gevolg van zware
Japanse luchtaanvallen de terugvaart naar Darwin moeten aanvaarden.
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