
BEGIN VAN DE GUERRILLA OP TIMOR

had weten te smokkelen. Het was op 20 april, bijna twee maanden na het
begin van de guerrilla, dat een zendpost van het Australische leger in
Darwin uit Timor een bericht opving waarin gezegd werd dat de Inde-
pendent Company nog steeds intact was maar behoefte had aan schoeisel,
geld, kinine, tommyguns en ammunitie. Was dat bericht betrouwbaar?
Zeer zeker, want een van de officieren van de Independent Company kon
in antwoord op hem gestelde vragen opgeven, in welke Australische stad en
in welke straat in die stad hij woonde, welke pub hij placht te bezoeken en
hoe de lievelingskat van zijn vrouw heette. Naast die eerste zender kwam
er een tweede. Er was op het vliegveld van Dilly een verkeerstoestel van de
Australische luchtvaartmaatschappij Qantasachtergebleven - uit dat toestel
werd de radio-installatie door deportadosgesloopt en aan de Australiërs toe-
gespeeld. Het gevolgvan dit alles was dat eind april al voorraden ten behoe-
ve van de guerrillastrijders werden afgeworpen, dat in mei Amerikaanse
vliegboten bij de zuidkust van Portugees-Timor landden en dat van eind
mei af twee hulpvaartuigen van de Australische marine met regelmaat de
riskante tocht naar die zuidkust gingen ondernemen.

Met de Amerikaanse vliegboten werden zieken en gewonden naar
Australië geëvacueerd, maar daarheen vertrokken op 24 mei '42 ook
generaal Veale en overste van Straten teneinde met MacArthur en de
bevelhebber van zijn landstrijdkrachten, generaal Blarney, overleg te
plegen - schout-bij-nacht Coster was bij dat overleg aanwezig. Er werd
besproken of men, uitgaande van de kustgedeelten die in handen van de
guerrillastrijders waren, een poging kon wagen om heel Timor te her-
overen. MacArthur en Blarney achtten dat niet uitvoerbaar: men zou in
dat deel van de archipel eerst de Japanse superioriteit in de lucht en ter
zee moeten breken en daarvoor waren in de eerste plaats de Amerikaanse
vliegkampschepen nodig welke admiraal Nimitz onmogelijk kon afstaan.
Er werd besloten de guerrillastrijders voorlopig niet te evacueren, hoewel
te voorzien viel dat zij door de Japanners steeds sterker in het nauw
zouden worden gedreven.

Na het vertrek van Veale en van Straten 1 werd de Australische Inde-

1 Het is niet duidelijk waarom van Straten Veale niet alléén rapport heeft laten
uitbrengen. Coster zei terzake aan de Enquêtecommissie: 'Ik had een-af-andere
ondergeschikte officier verwacht. Overste van Straten is toen zelf meegekomen omdat
hij vond dat hijzelf het beste inlichtingen kon geven ... Zelf zou ik het niet hebben
gedaan ... Ik heb het hem in elk gevalniet kwalijk genomen.' (getuige F. W. Coster,
Enq., dl. VlII c, p. 645) De bedoeling was dat van Straten naar Timor zou terugkeren
maar hij is als waarnemend Legercommandant in Australië geb.leven, stellig met
goedvinden van Coster onder wiens bevelen hij stond.


