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pendent Company door Lieutenant-Colonel A. Spence gecommandeerd en
kwamen de Knil-troepen onder bevel te staan van kapitein J. Breemouer.

Die Knil-troepen raakten op Nederlands-Timor spoedig in moeilijk-
heden. Niet alleen de Japanners vielen hen aan maar ook door dezen
gerecruteerde Timorese hulptroepen die voor een deel door eigen hoof-
den, voor een deel door op Nederlands-Timor woonachtige Chinezen
werden gecommandeerd, de z.g. Black Column. Ter plaatse kregen de
Knil-troepen niet veel hulp — wél konden zich een kleine honderd
Timorese oud-Knil-militairen bij hen voegen die als gidsen en ordon-
nansen nuttig werk deden, en voorts kregen zij inlichtingen van een
ondergrondse organisatie die door de gepensioneerde Knil-kapitein
R. Agerbeek was opgebouwd.! Op Portugees-Timor waren de verhou-
dingen anders: zowel bij de Portugese burgers als bij de Oost-Timorezen
hadden de Japanners, die op grote schaal tot plunderingen waren over-
gegaan, zich spoedig gehaat gemaakt — de Australiérs ontvingen van beide
groepen steun, vooral van de deportados en van het personeel van de
Portugese PTT.

Op Nederlands-Timor had, aldus Nortier, ‘de actie van de kleine
groepen geen enkel resultaat.’? Eind april waren nog honderdveertig man
van wie velen aan malaria leden, in een grote groep bijeen. Nadien
werden zij door acties van de Japanse landingstroepen en van de Black
Column in het nauw gebracht. Een zwaar verlies leden zij, toen kapitein
van Swieten die een inspirerende leiding had gegeven, met een twintigtal
anderen, onder wie enkele vrouwen en kinderen van Timorese Knil-
militairen (die vrouwen en kinderen waren uit Atamboea meegetrokken),
in Japanse handen viel® — de kapitein werd als krijgsgevangene behandeld.

In augustus werd door een Japans regiment dat tot de Japanse Jandings-
troepen behoorde, een offensief op de guerrillastrijders ingezet waarbij
ook op de zuidkust van Timor geland werd. Breemouer en de zijnen
moesten zich in grote verwarring en door moeilijk terrein over een grote
afstand oostwaarts verplaatsen, waarbij zij door de meesten van hun
Timorese dragers en paardengeleiders in de steek werden gelaten en
waarbij sommige Timorese Knil-militairen naar hun kampong teruggin-
gen. In september had de kapitein nog maar honderdtwintig man bijeen

! De voormannen van deze organisatie zijn allen door de Kenpeitai gearresteerd en
gruwelijk gemarteld — kapitein Agerbeek heeft toen zelf een einde aan zijn leven
gemaakt. ? Nortier in Mededelingen Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht, 1,
1, p. 33. > Deze en andere vrouwen en kinderen van inheemse Knil-militairen
werden allen in een apart kamp op Timor geinterneerd.



