
EEN JAPANS 'ENGLANDSPIEL'

dienst van het Special Reconnaissance Department dat er iets niet deugde in
de telegrammen die in de code van de bedoelde Australische marconist
waren ontvangen en die door hem voor betrouwbaar waren gehouden.
Pas na die waarschuwing ging de officier tot een controle-maatregel over:
hij zond een party z.g. blind naar Oost-Timor, d.w.z. zonder dat er een
afspraak was gemaakt om haar op te vangen, en die party kon met eigen
ogen zien dat de Australische marconist op een bepaalde plek stond om
daar in het gezelschap van drie Japanse militairen per parachute afgewor-
pen voorraden in ontvangst te nemen. Daaromtrent ingelicht brak de
betrokken officier het radioverkeer met de Japanners af.

Was dit voorval, in '84 door de Britse historicus M. R. D. Foot gepu-
bliceerd in zijn SOE. An outline history oj the Special Operations Executive
1940-1946', ons bekend geweest in I978-79, toen wij deel ç (Londen) van
ons werk schreven, dan zouden wij er in het aan het Englandspiel gewijde
hoofdstuk I2 melding van hebben gemaakt. De betrokken officier was
namelijk Major Seymour Bingham Jr., die eind augustus '42 als opvolger
van Major Ch. C. Blizard, wiens 'tweede man' hij voordien was geweest,
hoofd was geworden van de Dutch Section van SOE - een functie die hij
begin '44 had moeten neerleggen, toen men voldoende aanwijzingen had
dat hij zich omstreeks anderhalf jaar lang door de Abioehr en de Sicher-
heitspolizei und SD in bezet Nederland had laten bedriegen. In plaats van
dat hij toen wegens verregaande incompetentie uit de dierist van SOE
was verwijderd, had het hoofdkwartier hem in april '44 bij Chapman
Walkers Special Reconnaissance Department gedetacheerd.

Dat hij daar fouten maakte die in hetzelfde vlak liggen als die welke
hij in het kader van het Englandspiel beging, zien wij als een nieuwe
aanwijzing dat bij dat Englandspiel aan Engelse kant niet sprake is geweest
van enige opzet maar louter van, zoals wij het in deel 9 uitdrukten,
kapitale blunders.

Vliegschool

In hoofdstuk I van dit deel vermeldden wij dat de meeste naar Australië
geëvacueerde leerlingen en alle instructeurs van de vliegscholen van de
MLD en de Militaire Luchtvaart (vierhonderdtwee-en-zestig leerlingen
en zeventig instructeurs) in april '42 uit Australië naar de Verenigde Staten

, t.w. op p. 245.
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