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wezig was. 'Combat units mixed nationalities not satisfactory', had hij geseind,
'particulary when the racial difference is between combat crews and maintenance
personnel ... Australian authorities hold same views. Recommend formation of
Dutch tactical units for employment this area limited to those which can befully
manned by Dutch or international units now operating in England" - anders
gezegd: MacArthur en de door hem bedoelde 'Australian authorities'
wensten de Indonesiërs en Indische Nederlanders niet in de in Australië
te vormen' tactical units' op te nemen. Die rassendiscriminatie werd door
van Oyen, Dijxhoorn en Stöve afgewezen. Het State Department werd in
de zaak gemengd en schaarde zich achter het Nederlandse standpunt. In
september werd opnieuwover de kwestie gesproken - de deelnemende
hoogste Australische vertegenwoordiger, een Air-Marshal van de Royal
Australian Air Force, herhaalde MacArthurs bezwaren, waarop van Oyen
de opmerking plaatste dat deze houding van vertegenwoordigers van
democratische landen hem ten zeerste bevreemdde. Hij kon de Australiër
niet overtuigen (deze zei dat het mindere werk nu eenmaal door Aziaten
gedaan moest worden en dat hij niet kon aanvaarden dat Australiërs het
voedsel voor 'kleurlingen' zouden bereiden) maar de drie Nederlanders
hielden voet bij stuk en het slot van het lied was dat de Australische Air-
Marshal er accoord mee ging dat de Indonesiërs en Chinezen na het
voltooien van hun opleiding aan het 18th squadron zouden worden
toegevoegd, maar dan alleen aan die eenheid - tot squadrons van de Royal
Australian Air Force zouden zij niet toegelaten worden.

Ook in Jackson rezen er moeilijkheden. Een deel van de blanke
bevolking aldaar wilde aanvankelijk de Indo-Europeanen, Indonesiërs en
Chinezen onder de leerlingen van de Flying School als negers behandelen
en hen dus bijvoorbeeld weren uit slechts voor blanken toegankelijke
restaurants en clubs. Van Oyen zei toen in een bespreking met de
burgemeester en enkele tientallen notabelen van het stadje in de Deep
South dat hijzelf en alle andere blanke Nederlanders louter restaurants en
clubs van negers zouden gaan bezoeken als de discriminatie niet werd
opgeheven, en die aankondiging had het gewenste effect. De animositeit
tegen de niet-blanken was in Jackson overigens lang niet algemeen: ca.
tien van de Indonesische leerlingen van de Flying School trouwden met
Amerikaanse meisjes.

Dit alles wil niet zeggen dat de Indonesische leerlingen te Jackson in
alle opzichten tevreden waren. Zij meenden namelijk dat uit hun rijen
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