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panse dienstbaarheid werden bevrijd, met bijna driehonderd Knil-mili-
tairen uit Curaçao en Suriname en tenslotte met ruim tweehonderd
vrijwilligers die men met veel moeite in laatstgenoemd gebiedsdeel had
bijeengekregen; de aanwezigheid van die vrijwilligers wekte in Australië
overigens spanningen doordat hun bij hun indiensttreding een bezoldi-
ging was beloofd die voor de laagsten in rang, de soldaten, bijna driemaal
zo groot was als die van de overige soldaten van het Knil. 1 Per r maart
'45, d.w.z. enkele maanden voor de aankomst in Australië van de eerste
vrijwilligers die zich in Nederland in het bevrijde zuiden hadden aan-
gemeld, telden de landstrijdkrachten van het Knil (waaraan toen voor
allerlei hulpwerk een Vrouwenkorps was toegevoegd-) in totaal 296r
militairen: 904 in het Iste bataljon, 28r in twee aparte compagnieën, 389
in het Papoea-batalj on, 467 in het Technisch Bataljon (daartoe behoorden
velen die eerst bij het bataljon ingedeeld waren dat voor de rehabilitatie

1 Die overige soldaten kregen per dag als soldij de tegenwaarde van f 0,75, de soldaten
onder de Surinaamse vrijwilligers de tegenwaarde van f 2,10. Hun aanwezigheid gaf
ook aanleiding tot andere moeilijkheden. 'De 'Surinamers', zo schreef van Maak in
juli '45 aan de waarnemend gouverneur van Suriname, mr. J. c. Brons, '(zijn) in het
algemeen voor ons geen gemakkelijk probleem. Dit geldt niet zozeer voor de officie-
ren en ook niet voor een belangrijk deel van de onderofficieren, doch wel voor de
korporaals en minderen ... De grootste moeilijkheid schuilt erin dat de Surinamers
enerzijds zich steeds verongelijkt voelen door Nederlandse en andere blanken, terwijl
zij anderzijds zich op een hoog standpunt stellen tegenover de Indonesiërs. Zij
veroorzaken daardoor voortdurend spanning ... Ook al zijn zij in een aantal gevallen
redelijk goede soldaten gebleken ... is de overlast, welke wij van deze betrekkelijk
onverteerbare groep ondervi.nden' (negen Surinamers hadden zich zozeer misdragen
dat er een krijgsraadzaak uit was voortgevloeid), 'toch te groot om naar verdere
uitbreiding te verlangen. Ik zou je daarom willen vragen ... de werving en uitzending
van soldaten en korporaals voor Nederlands-Indië te staken.' (brief, 17 juli 1945, van
van Maak aan J. c. Brons, ARA, Cell-van Maak, 2) 2 Dat Vrouwenkorps was in
maart '44 door van Maak opgericht naar analogie van het in Engeland gevormde
Vrouwen Hulpkorps dat in bevrijd Nederland zou worden ingezet. Het was een korps
van vrijwilligsters die zich verplichtten in dienst te blijven tot zes maanden, 'nadat',
zo heette het in een in de Verenigde Staten verspreide oproep, 'een belangrijk gedeelte
van Nederlands-Indië heroverd is, ter beoordeling van de Legercommandant'. Op de
achterpagina van deze oproep stond: 'Wij Nederlanders willen en zullen onze grootse
historische taak in Nederlands-Indië voltooien!' De oproep wordt weergegeven in
een in '85 afgesloten studie van drs. G. J. Kippers: 'Het Vrouwenkorps van het Knil,
1943-1950' (p. 139-52); volgens haar gegevens meldden zich vóór Japans capitulatie
in Australië ruim vijftig, in de Verenigde Staten ruim honderd en in Nederland in
het bevrijde Zuiden ca. honderdtachtig vrijwilligsters aan. In Australië werden de
meesten gehuisvest in Camp Columbia. Tot commandante van het Korps werd in mei
'45 luitenant J. M. Meerburg benoemd.
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