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patrouilles maakten hier in de periode september '44 - mei '45 bijna vijftig
Japanners krijgsgevangen en doodden er bijna achttienhonderd.' De
leden van die patrouilles kregen voor elke gedode japanner van de Nica
een beloning van een kwartje - als bewijsmiddel diende een afgesneden
oor.' Naast de Papoea-patrouilles werd op Biak ook een compagnie van
het Knil ingezet.

Papoea-patrouilles werden ook van Hollandia uit gebruikt om japanse
militairen die westwaarts trachtten te ontkomen, in het oerwoud op te
sporen en uit te schakelen. Er zijn van die japanners maar weinigen in
leven gebleven (slechts ca. duizend van de oorspronkelijke elfduizend)
- de meesten zijn evenwel niet in de strijd gesneuveld maar verhongerd
of aan ziekten bezweken.

Op de Amerikaanse landing op Biak volgden (zie kaart VII op pag. r89)
die op Noemfoor (2 juli '44) en bij Sansapor (30 juli) en daarna op
r 5 september die op het door de japanners zwakbezette eiland Morotai
dat (zie kaart V op pag. 65) tussen Halmaheira en de Philippijnen ligt.

Bij de tot dusver genoemde landingen (Hollandia, SarmijWakde, Biak,
Noemfoor, Sansapor en Morotai) werden, behoudens dan groepen gid-
sen en tolken, geen Knil-eenheden ingezet' maar dat veranderde toen
MacArthur voornemens was op Tarakan en Borneo en vervolgens op java
te landen. Die landing op java werd in april '45 door de Amerikaanse
joint Chiefs of Staff geannuleerd - slechts de herovering van Tarakan en

I Aanvankelijk waren er vrij talrijke japanners die zich overgaven en daarna door de
Amerikaanse militaire politie in karnpen moesten worden bewaakt. Volgens een
Amerikaans rapport werden op Biak en elders in november '44 ca. driehonderd
japanners gedood en tachtig krijgsgevangen gemaakt, in december resp. vierhonderd
en honderdvijftig. De Nita deed de inheemse patrouilles toen weten dat er minder
krijgsgevangenen moesten komen - inderdaad, in januari '45 werden er vijfhonderd
gedood en twintig krijgsgevangen gemaakt; in februari werden er driehonderd gedood
en was er geen enkele krijgsgevangene. Wij zien die cijfers als een aanwijzing dat
talrijke japanse krijgsgevangenen eenvoudig zijn doodgeschoten. (rapport, 5 juni 1945,
van A. L. Moffat, ambtenaar van het Slate Department, die in maart '45 samen met
Kerstens, toen directeur van Onderwijs en Eredienst een bezoek had gebracht aan de
Nica-posten, I.e.) 2 'Over de afgesneden oren is', aldus later kolonel Giebel, 'nog
het een-en-ander te doen geweest. Amerikaanse souvenirjagers hadden zich bij -de
Nica van een paar oren meester gemaakt en ze bij wijze van curiositeit als postpakket
naar huis gezonden. De oren waren echter door een censor ontdekt en de Amerikaanse
commandant op Biak werd om opheldering gevraagd. Het onderzoek wees de Nica
als de schuldige aan.' (e. Giebel: Morotai, p. 42) 3 Bij de landingen bij Hollandia
'en op Morotai was slechts één Nederlandse officier aanwezig: Quéré, de verbindings-
officier bij de Amerikaanse Seventh Fleet.


