‘I8TH SQUADRON’

Wi vermeldden al dat het squadron maandenlang op zijn eerste toe-
stellen moest wachten. Ware van Oyen in Australié gebleven, dan had
dit wellicht voorkomen kunnen worden, maar hij vertrok naar de Ver-
enigde Staten. Erger nog: daarheen, d.w.z. naar de Flying School, vertrok-
ken ook de meeste en de meest ervaren officieren die aanvankelijk in
Australié bij de Staf Luchtstrijdkrachten waren ingedeeld. “Wanbeleid’
noemt Ward het: “Waarom er zovele kapabele oudere MJilitaire] Ljucht-
vaart]-officieren allemaal naar Amerika moesten, blijft’, schrijft hij, ‘een
raadsel. Het is onze mening dat van Oyen met minder de opleiding best
aan kon; hij kreeg immers alle medewerking van de Amerikanen.”t Wij
tekenen hierbij nog aan dat van Mook, van der Plas en van Hoogstraten
zich jegens ons weinig positief over de persoon van van Oyen hebben
uitgelaten: van Mook noemde hem ‘een middelmatige figuur’?, van der
Plas karakteriseerde hem als ‘uiterst zwak — het soort generaal dat denkt
dat men de zaak met memoranda kan regelen’®, en van Hoogstraten zei:
‘Wij vonden hem allemaal halfzacht.’* Daargelaten of die beoordelingen
niet te negatief zijn, een feit was het dat de afwezigheid van van Oyen
en de bedoelde officieren de opbouw van het 18th squadron niet ten goede
kwam, zodat, aldus Ward, ‘veel tegenslag moest worden geincasseerd in
de sectoren van materieel, opleidingen in Australié en organisatie, dat
uiteindelijk zijn weerslag had op het in gereedheid brengen van het
squadron.’®

De Militaire Luchtvaart begon in Australi& met ruim veertig officieren
en bijna zeventig andere militairen. Van hen deed een klein deel op het
hoofdkwartier dienst, het grootste bij het 18th squadron dat onmiddellijk
een aanvulling kreeg met Australisch grondpersoneel. Het niet-Australi-
sche personeel vormde een gemengd gezelschap van beroepsmilitairen,
reserve-officieren, kort-verband-personeel, landstormers (onder hen
mannen van veertig jaar en ouder), militiemannen en personen die pas
in Australié gemilitariseerd waren — het zou ook onder de beste omstan-
digheden moeilijk zijn geweest, hier een hecht korps mee te vormen. De
omstandigheden waren evenwel ongunstig. De landstormers voelden
zich benadeeld doordat zij, die in de Indische samenleving gewend waren
geweest aan een redelijk salaris, nu genoegen moesten nemen met de
wedde van een soldaat: omgerekend ca. f 0,75 per dag, en velen van het
uit Indié afkomstige vliegpersoneel waren verbitterd omdat men hun,
toen in februari gebleken was dat achttien in Amerika bestelde Mitchells

! Ward, p. 78. 2 Van Mook, 8 nov. 1961. > Van der Plas, 14 dec. 1961. * Van
Hoogstraten, 22 april 1958.  ° Ward, p. 78.
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