
'18TH SQUADRON'

een vliegtuigcommandant, een Indische Nederlander met een Duitse
moeder, die persé naar zijn jonge vrouwen twee kinderen op Java wilde
terugkeren en daartoe, zodra het squadron van het gebied van Darwin uit
een oorlogstaak te verrichten kreeg, met zijn toestel naar Timor wilde
vliegen in de hoop dat de Japanners, dankbaar omdat hij hun een
geavanceerd vliegtuig zou hebben geleverd (èn tekeningen van het vlieg-
veld waar het squadron zou worden gestationeerd), hem in de gelegenheid
zouden stellen naar Java te gaan. H~ wist voor dit plan steun te vinden
bij zijn tweede vlieger, die later door majoor Fiedeldij 'een avonturier'
werd genoemd " en bij zijn marconist. Ook een sergeant werd in het plan
gekend en wendde voor dat hij tot hulp bereid was - hij was evenwel
een van degenen die de Nefis van de stemming in het squadron op de
hoogte hielden. Het drietal werd gearresteerd en naar Ceylon afgevoerd
om er berecht te worden."

Deze gebeurtenissen leidden er toe dat Spoor, het hoofd van Nefis I,
de verhoudingen bij het 18th squadron in onderzoek nam. In zijn rapport
gaf hij een beeld van de moeilijke omstandigheden waaronder de op-
bouw van het squadron was begonnen - ook nu evenwel, ruim een half
jaar later, was de zaak

'niet in orde. Er werd over de gehele linie gekankerd ... Door het personeel
werden onder meer spotliedjes gezongen op verschillende militaire autoriteiten
[en] op officieren van het squadron; er werd een blaadje uitgegeven, waarvan de
inhoud geenszins in overeenstemming is te achten met een gezonde militaire
geest en tucht. De naam van het personeel te Canberra, in het bijzonder bij de
burgerbevolking, is praktisch teniet gedaan door het buitensporige en vaak
incorrecte optreden van de manschappen ... waarbij op onverantwoordelijke
wijze met geld werd gesmeten."

Voor veel van dit alles stelde Spoor majoor Fiedeldij aansprakelijk
(deze was evenwel technisch hoogst bekwaam en Spoor bepleitte der-

1 Getuige B. J. Fiedeldij, Enq., punt n, ongepublic. verhoren, vraagno. 68 649. 2 Men
vreesde repercussies als het proces in Australië zou plaatsvinden. De Zeekrijgsraad op
Ceylon veroordeelde bijna een jaar later de vliegtuigcommandant tot levenslang, de
twee anderen tot twintig jaar gevangenisstraf. Zij zaten gedrieën de gehele rest van
de oorlog in Colombo gevangen, nadien werden zij naar Nederland overgebracht.
Daar werd door een aantal oud-leden van het 18th squadron op verzachting van het
wel zeer zware vonnis aangedrongen (zeer zwaar, omdat er sprake was geweest van
een plan waarvan het de vraag was of het inderdaad zou worden uitgevoerd) en het
gevolg was dat de straffen tot tien jaar werden verminderd. 'Aangehaald in Enq.,
dl. VIII b, p. 34.


