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halve niet zijn vervanging, mede omdat het squadron spoedig met zijn
oorlogstaak zou beginnen) - de Enquêtecommissie heeft er naar ons
oordeel, en naar dat van Ward, terecht op gewezen dat hier toch eerder
sprake was geweest van 'een falen van de hogere militaire leiding', die
het i sth squadron veel te veel aan zijn eigen lot had overgelaten (schout-
bij-nacht Coster en de waarnemend Legercommandant in Australië,
luitenant-kolonel van Straten, hadden het slechts eenmaal bezocht). 'Dit
acht de commissie te ernstiger, omdat deze leiding slechts voor enkele
eenheden had te zorgen.'.'

*

Met de nieuwe Mitchells (zij vertoonden allerlei gebreken: de geschut-
koepels bleven hinderlijk trillen en de bomrichttoestellen voldeden niet)
werd het squadron in december' 42 verplaatst naar het vliegveld te Mac-
Donald, ca. ISO km ten zuiden van Darwin. Dat was nog niet eens gereed
(het was tevoren ook niet geïnspecteerd) - het personeel van het squadron
moest zelf de handen uit de mouw steken om het als basis geschikt te
maken. Er heerste, als overal in dit deel van Australië, een vliegenplaag
('als je iemand', zo schreef later een der vliegers, kapitein R. W. C. G.
Wittert van Hoogland, 'een klap op zijn blote rug gaf, had je zeker twintig
vliegen. Het record uit de annalen bedroeg vier-en-zestig vliegen in één
klap") en men zat er ver van de bewoonde wereld. De behuizing (men
sliep er in tenten) was simpel, het eten hoogst eentonig. Een nadeel was
bovendien dat de vliegers eerst ISO km boven land moesten afleggen
voordat zij Darwin en vandaar, na overnacht te hebben, de zee bereikten
waar men wellicht doelen zou vinden. Deze situatie verbeterde pas toen
het squadron begin mei '43 naar het vliegveld bij Batchelor, 80 km
bezuiden Darwin, werd overgeplaatst dat tevoren gebruikt was door een
Australisch squadron dat naar Nieuw-Guinea was verplaatst. Dat vliegveld
was goed geoutilleerd - het 18th squadron is er gebleven totjuli '45, toen
het naar Morotai werd verplaatst.

De taak van het squadron bestond uit het uitvoeren van verkenningen
en van aanvallen op schepen, Japanse vliegvelden en andere installaties,
zulks in het oostelijk deel van de Grote Oost. Het heeft die taak uitge-
voerd onder vijf commandanten: eerst Fiedeldij, tot luitenant-kolonel
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