‘I20TH SQUADRON’

Force warm werden gewaardeerd. Pas in '45 was bij sommigen sprake van
een zekere oorlogsmoeheid.

Doordat op Java verzuimd was, de jagerpiloten van de Militaire Lucht-
vaart voor wie geen toestellen meer beschikbaar waren, tijdig te evacu-
eren, kon aanvankelijk in Australié geen jagereenheid worden gevormd.
Nieuw uitste] vlioeide voort uit het feit dat de eerste jagerpiloten die op
de Flying School opgeleid waren, bij de Britse Royal Air Force werden
gedetacheerd. In december ’43 evenwel kon in Australié een jagereenheid
worden gevormd: het 120th squadron dat onder commando kwam te staan
van majoor H. A. Maurenbrecher. Ook bjj dit squadyon, waarvan aanvan-
kelijk een-en-dertig officieren en negentien lagere militairen van de
Militaire Luchtvaart deel uitmaakten, waren Australiérs ingedeeld: zes
officieren en bijna tweehonderddertig lagere militairen, hoofdzakelijk
grondpersoneel.

Het squadron dat, zoals al vermeld, met Kittyhawks was uitgerust, werd
geposteerd in Merauke, vanwaar het eind juni ’44 begon te opereren.
Doordat het Operational Record Book verloren is gegaan, ontbreken alle
detailgegevens over de operationele vliuchten — wij weten slechts dat er
in de eerste maanden (MacArthur was al bij Hollandia geland) nauwelijks
zinvolle doelen konden worden opgegeven; later, d.w.z. van oktober 44
af, konden telkens vier vliegers deelnemen aan de offensieve operaties
die door Australische jagers van Noemfoor af werden ondernomen.

Door die detachering werden bij anderen de gevoelens van gefrus-
treerdheid eerder versterkt dan verzwakt. Hier zaten bekwaam opgeleide
krachten, zonder dat zij iets zinvols te doen kregen, maand na maand in
een hoogst onaantrekkelijke omgeving — Merauke was vergeven van de
muskieten. De simpele bar in de cantine van het kampement van het
squadron had dan ook als opschrift ‘De Kankerpit’. ‘In gesprekken met de
jongelui kwam’, aldus een Niw-officier, ‘ontmoediging, ontstemming,
nu en dan overslaand tot ontevredenheid over hun omstandigheden,
onverheeld tot uitdrukking.’

Begin 45 werd het squadron naar Biak verplaatst en vandaar heeft het

! W. H. de Roos: ‘Van Brisbane naar bevrijd Nederlands-Indié&’, p. 2 (ARA, Alg. Secr.,
Eerste Zending, XXVI, 63).
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