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'Zuiderkruis' en daaraan werden spoedig de lichte kruiser 'Jacob van
Heemskerck', de torpedobootjager 'Isaac Sweers', drie onderzeeboten: de
'021', '023' en '024', en het onderzeebootmoederschip 'Colombia'
toegevoegd, en in Australië, waar toen al de beschadigde lichte kruiser
'Tromp' lag, arriveerden drie onderzeeboten: de 'K 8', 'K 9' en 'K 12',

de mijnenveger 'Abraham Crijnsseri' en drie kleine hulpmijnenvegers.
Van al deze schepen voeren de 'Jacob van Heemskerck', de 'Sweers',

en de 'Colombia' spoedig mèt de Britse Eastern Fleet naar Mombasa in
Oost-Afrika, vanwaar de 'Colombia' een ligplaats kreeg in Zuid-Afrika
-later weer naar Ceylon onderweg werd het te zwak geëscorteerde schip
eind februari '43 voor de kust van Zuid-Afrika door een U-Boot getor-
pedeerd. Uit Mombasa werd voorts de 'Isaac Sweers' naar het Europese
strijdtoneel verplaatst (het schip werd op 13 november '42 voor de kust
van Frans-Noord-Afrika getorpedeerd) en ging de 'Jacob van Heerns-
kerck' in oktober '42 naar Australië, samen met twee moderne jagers die
in Engeland in bedrijf waren gesteld: de 'Van Galen' en de 'Tjerk Hiddes'.
Schout-bij-nacht Coster en na hem schout-bij-nacht Koenraad beschik-
ten daar dus, toen de 'Tromp' hersteld was, Over vier belangrijke boven-
watereenheden: twee lichte kruisers (de 'Tromp' en de 'Jacob van
Heemskerck') en twee torpedobootjagers (de 'Van Galen' en de 'Tjerk
Hiddes'). Die vier zijn ongeveer een jaar lang ingezet als escorteurs
- nuttig werk maar niet spectaculair. Dit betekende dat zij in een periode
waarin de Amerikaanse en de Australische marine westwaarts oprukten
in de wateren ten noordoosten van en benoorden Australisch-Nieuw-
Guinea, aan geen enkel gevecht deelnamen. Zulks zeer tot ongenoegen
van Helfrich! Toen hij eind '42 in Londen en spoedig nadien in Australië
was, drong hij er op aan (in Australië bij MacArthur persoonlijk) dat de
vier genoemde eenheden aan MacArthurs offensief in de richting van de
Philippijnen zouden deelnemen - 'MacArthur', zo vertelde Koenraad aan
de Enquêtecommissie,

'wilde dat niet. Hij zei: 'L don't like to make it more complicated.' Hij had al genoeg
te maken met Amerikaanse en Australische schepen en om die Hollandse schepen
er nog eens bij te nemen vond hij een beetje gecompliceerd. Hij wilde ze toen
niet hebben'! -

later wèl. Toen het namelijk mogelijk werd met bovenwatereenheden te
opereren in de wateren van de Grote Oost, besefte de Geallieerde

I Getuige P. Koenraad, Enq., dl. VIII c, p. 943.
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