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laatste periode van de oorlog in Merauke gestationneerd. Van de mij-
nenveger ‘Abraham Crijnssen’ weten wij dat hij, na eerst als varend
opleidingsschip te zijn gebruikt, begin 45 werd ingezet voor Nefis-
operaties naar de Damar-eilanden en dat hijj in juni '45 de oude ‘K ¢’,
die tot olichulk omgebouwd was, op sleeptouw nam; de ‘K 9’ zou naar
Darwin worden gebracht waar in de vroegere onderzeeboot de olie zou
worden opgeslagen waaraan de genoemde hulpmijnenvegers behoefte
hadden — wij vermeldden al dat de onderzeeboot op die tocht werd
verspeeld.

Van de in Ceylon aangekomen schepen werd de ‘Zuiderkruis’, een
schip van de Gouvernementsmarine, bevoorradingsschip van de Britse
marine in de haven van Trincomalee. De mijnenlegger ‘Willem van der
Zaan’ werd twee jaar lang als escorte-schip in de Indische Oceaan gebruikt
en de kanonneerboot ‘Soemba’ werd met twee Britse en twee Brits-
Indische korvetten ingezet ter bewaking van de toegang tot de Perzische
Golf, waaruit de aardolietransporten voor de Geallieerde oorlogvoering
van grote betekenis waren — dat zeegebied heette wegens de hoge
luchtvochtigheid en de hitte (temperaturen van s0° Celsius kwamen
regelmatig voor) ‘de poort van de hel’, aldus later de eerste officier van
de ‘Soemba’, luitenant-ter-zee eerste klasse S. Dobbenga. ‘De hitte’,
vertelde hij aan de Enquétecommissie, ‘was zodanig dat men soms wit
beslagen was door het zout dat neersloeg op de huid . . . Het was benauwd

en er was geen afkoeling ... De mensen 1ééfden daar niet, maar vege-
teerden.’! Na een klein jaar verdween de ‘Soemba’ naar het Europese
oorlogstoneel.

Wat de onderzeeboten betreft, bleek reeds uit hoofdstuk 4 dat van
Australié uit de ‘K 12’ (de ‘K 8’ werd er gesloopt en de ‘K 9’ leende zich
niet langer voor een operationele inzet) enkele malen naar Java voer om
er Nefis-parties af te zetten?, dat de ‘O 21’ bij één gelegenheid hetzelfde

' Getuige S. Dobbenga, Eng., dl. VIII ¢, p. 1006. 2 Deze boot werd nadien als
oefenschip voor het opsporen van onderzeeboten opgevaren en in mei 44 uit dienst
gesteld, d. w.z. verkocht aan de directie van een lunapark te Sydney, waar men de boot
voor één Australische shilling (30 cent) kon bezichtigen. De oorspronkelijke bemanning
van de ‘K 12’ werd, toen de boot midden ’42 in Australié gerepareerd moest worden,
samen met die van de buiten dienst gestelde ‘K 9’ en van de in Soerabaja tot zinken
gebrachte ‘K 10’ naar Engeland gezonden om er twee kleine onderzeeboten te
bemannen die de Nederlandse marineleiding van de Britse had kunnen overnemen.
Al die gespecialiseerde krachten werden in Kaapstad samen met het naar Engeland
terugkerend detachement van de Irene-brigade op een langzaam varend, niet geés-
corteerd Brits passagiersschip ingescheept — dat schip werd eind oktober '42 in de
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