ONDERZEEBOTEN

deed en dat vervolgens in ’44 en 45 de ‘K 14’ en ‘K 15’ voor de
Nefis-operaties werden gebruikt. Al die ‘K’-boten waren oude boten — er
ging met de noodzakelijke reparaties vaak veel tijd verloren.

Ook van Ceylon uit maakten de geheime diensten gebruik van Ne-
derlandse onderzeeboten: naar Sumatra, zoals al bleek, van de ‘K 15’, de
‘O 21’ en de ‘O 24’ en daarnaast ook van enkele Britse onderzeeboten.
Omgekeerd waren er Nederlandse die ingezet werden bij operaties van
SOE welke gericht waren op de Andamanen en op Malakka: de ‘O 23’
onder commando van luitenant-ter-zee eerste klasse A. M. Valkenburg
en de ‘O 24" onder commando van luitenant-ter-zee eerste klasse de Vries
die wij al noemden in het vorige hoofdstuk. Dat laatste schip zette in
januari ‘43 een Britse party op de Andamanen aan land die het twee
maanden later weer ophaalde, toen gebleken was dat de party er niet de
relayeringszender kon installeren waaraan SOE behoefte had. Voorts
voer de ‘O 24’ driemaal, te weten in mei, september en oktober ’43, naar
de kust van Malakka om er Britse en Chinese geheime agenten af te
zetten dan wel op te halen. De ‘O 23° maakte diezelfde tocht tweemaal:
in juni en in juli '43. Wij voegen hieraan toe dat beide onderzeeboten
na deze voor SOE uitgevoerde operaties (zij hadden ook patrouilletochten
ondernomen waarbij de ‘O 24’ in augustus ’43 een tot kanonneerboot en
mijnenveger omgebouwd schip tot zinken had gebracht'), een onder-
houdsbeurt moesten ondergaan. De ‘O 23’ deed dat in Engeland maar de

Atlantische Oceaan getorpedeerd waardoor alle Nederlandse militairen omkwamen,
op vijf leden van de onderzeeboot-bemanningen na. Er waren aan Nederlandse kant
ca. negentig slachtoffers.

! Midden ‘42 was de ‘O 23’ op zulk een patrouilletocht slechts door bekwaam
manoeuvreren van luitenant-ter-zee Valkenburg aan de ondergang ontsnapt. De boot
viel met twee torpedo’s bij Penang (Malakka) een kustvaartuig aan — beide misten. Zij
ging het kustvaartuig toen boven water achtervolgen en beschieten, waarbij na elf
schoten een granaat in de loop van het kanon kwam vast te zitten. Er moest toen
rekening worden gehouden met tegenaanvallen door andere Japanse schepen die
dieptebommen zouden lanceren. Inderdaad wisten twee Japanse torpedobootjagers de
‘O 23’ te vinden — Valkenburg zag hen door de periscoop al op ca. 1 000 meter afstand.
‘In normale omstandigheden’, zo vertelde hij aan de Enquétecommissie, ‘komt men
er als onderzeeboot niet uit in zo’n geval. Dat was dus een pijnlijk moment. Ik heb
de boot tussen dic twee jagers in gemanoeuvreerd omdat ze toch bij mij in de buurt
zouden komen, en zo had ik de kans dat ze [met hun afluister-apparatuur] elkaar
zouden horen en mij niet . . . Ze hebben mij niet gehoord en niet gevonden. Die twee
jagers trokken over mij heen, wat een heidens kabaal veroorzaakte in onze boot. Zijj
deden echter niets en wij ook niet .. . Het was een minder prettige ervaring.’ (getuige
A. M. Valkenburg, Eng, dl. VIII ¢, p. 691-92)
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