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nekamer, zijn torpedo-officier, een gewonde matroos en de marine-arts,
werden drie weken later in Australié afgeleverd, waar de matroos, die
een meisje in Ede had, de enige was die iets van belang wilde loslaten.
In die drie weken had de ‘Zwaardvis’ ook nog een bewapende Japanse
kustvaarder, een tweede Japans vrachtschip en een geéscorteerde Japanse
mijnenlegger tot zinken gebracht. Haar patrouilletocht was, aldus Beze-
mer, ‘de vruchtbaarste geweest, door een Nederlandse onderzeeboot in
de oorlog ondernomen.”

Er volgde een tweede patrouilletocht in de Zuidchinese Zee — de
periscopen bleken defect en de ‘Zwaardvis’ moest terugvaren, waarbij zij
een gevaarlijke aanval met dieptebommen te doorstaan kreeg.? Ook bij
de derde en de vierde patrouilletocht, resp. naar de Zuidchinese en de
Javazee (bij de laatste tocht onder commando van luitenant-ter-zee
tweede klasse J. van Dapperen), traden allerlei defecten op; de boot begon
in juni ’4s aan haar terugtocht naar Engeland.

Nu de ‘O 19’

Deze boot die onder commando van luitenant-ter-zee tweede klasse
H. E. Bach Kolling na aankomst op Ceylon eerst gepatrouilleerd had in
de Golf van Bengalen en in Straat Malakka, werd later naar Engeland
gezonden om er allerlei reparaties te ondergaan. Die vergden een jaar
tijd. Het bijzondere van de ‘O 19’ was dat zij tevens mijnen kon leggen.
De boot begon in juni ’44 aan de lange vaart naar het Verre Oosten, nu
onder commando van luitenant-ter-zee eerste klasse A. van Karnebeek.
In augustus vertrok zij uit Trincomalee (Ceylon) naar Fremantle — on-
derweg werden een prauw, een houten motorschip en een kustvaarder
in brand geschoten. De eerste patrouilletocht van Australié uit begon eind
oktober ‘44 en leidde in de Javazee tot het in brand schieten van een
kleine kustvaarder. Bij de volgende patrouilletocht stond de ‘O 19’ onder
commando van luitenant-ter-zee eerste klasse J. F. Drijfhout van Hooff

! Bezemer, p. 258. ? Omstreeks vijftien dieptebommen werden tot ontploffing
gebracht. ‘Alles bij elkaar was het’, schreef Goossens in zijn rapport, ‘een buitengewoon
onaangename situatie en wij hadden allen het gevoel dat het einde van onze levensreis
zeer nabij was.” ‘Maar’, zo vervolgt Bezemer in zijn werk Zjj vochten op de zeven zeeén:
‘de kok kwam speciaal vragen: ‘Commandant, moet ik nog aardappelen jassen?’
Goossens antwoordde: ‘Ja, ik heb best trek in een warm maal straks, ga maar
aardappelen jassen.” Waarop een soort onbestemd gemompel hoorbaar werd, dat het
toch wel niet meer nodig zou zijn. Even later kwam de hofmeester: ‘Commandant,
het vlees staat nog in de jjskast — moet het ernit worden gehaald om te ontdooien?’
‘Ja, hofmeester, natuurlijk: vlees bij het warm eten, hoor!”’ (Bezemer: Zij vochten op
de zeven zeeén, p. 411).
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