STRUDKRACHTEN/KOOPVAARDI]

Nauwelijks was de Japanner verdwenen of een kleine ploeg vrijwil-
ligers (twee Nederlanders, een Australiér en een Brit), ging weer aan
boord van de getroffen tanker. Het schip, waarvan de motor intact bleek
te zijn, werd in evenwicht gebracht en de branden werden geblust. Om
half tien ’s avonds werd de motor aangezet en zeven dagen later voer de
‘Ondina’ weer de haven van Fremantle binnen.

Daar werden in mei 43 door Helfrich de onderscheidingen uitgereikt
welke koningin Wilhelmina aan de opvarenden van de ‘Ondina’ had
verleend die zich het dapperst hadden gedragen.' In zijn toespraak merkte
Helfrich op dat de Nederlandse koopvaardij op dat ogenblik het belang-
rijkste was dat van het Koninkrijk der Nederlanden restte; ‘wij hebben’,
zei hij, ‘veel grondgebied verloren, maar niet de Hollandse vlag op de
zeeén en evenmin onze moed en taaiheid.”

Slot

Slechts één punt is er dat wij aan het slot van dit hoofdstuk willen
onderstrepen: hoe zwak de militaire krachten van het Koninkrijk der
Nederlanden in en bij Indié waren op die 15de augustus '4 s waarop Japans
capitulatie bekend werd.

Het Knil had slechts drie kleine eenheden die gevechtservaring had-
den: één compagnie had die ervaring opgedaan op Tarakan, één in
Balikpapan en het Papoea-bataljon op en bij noordelijk Nieuw-Guinea.
Die eerste twee waren toen beide in Balikpapan geplaatst samen met vier,
hoofdzakelijk uit Indonesiérs bestaande compagnieén die nog aan geen
enkel gevecht hadden deelgenomen®; de Militaire Luchtvaart van het
Knil telde slechts drie squadrons: het 18th (het squadron met de Mitchells)
dat midden in zijn verplaatsing was van Morotai naar Balikpapan, het
120th (het squadron met de Kittyhawk-jagers) dat zich op Biak bevond, en
het 19th Transport-squadron dat met zijn 25 Dakota’s de verbindingen in
Australié en in het oostelijk deel van de Grote Oost onderhield.

Van de bovenwatereenheden van de Koninklijke Marine was er slechts
€én aanwezig: de lichte kruiser ‘Tromp’, en van de onderzeeboten vier:

! Aan kapitein Horsmann werd posthuum de Militaire Willemsorde ver-
leend. 2 Aangehaald in Bezemer, p.79. > Ook was in Australié in augustus ‘45 één
Knil-compagnie gevormd die uit pas uit Nederland afkomstige oorlogsvrijwilligers
bestond.
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