
VAN MOOKS GOUVERNEMENT

practisch op neerkomen dat hem als luitenant-gouverneur-generaal een blanco
volmacht verleend wordt om N.l.naar eigen inzicht te besturen. Van Rijkseenheid
is geen sprake ... Eigenlijk ergert het mij, dat v. Mook zulke voorstellen zonder
blikken of blozen durft te doen en aanneemt, dat een Nederlandse regering zich
zo in de luren zou laten leggen. Hij is slim en berekenend, maar dit is wel àl te
bar en is bijna beledigend!"

In vijfvergaderingen van de ministerraad (op 12, IS, 19 en 28 oktober
alsmede op 16 november '43) werden van Mooks voorstellen nader
bekeken. Er kwam kritiek van tal van kanten, alleen Bolkestein, de
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, er op wijzend dat
van Mook het recht van de Kroon om de luitenant-gouverneur-generaaJ
'aanwijzingen' te geven, gehandhaafd had, schaarde zich duidelijk aan
van Mooks zijde. Van Mook zelf deed een klemmend beroep op zijn
ambtgenoten, oog te hebben voor de uitzonderlijke verhoudingen welke
men in Indië zou aantreffen. Een deel van de Nederlandse mannen was
er, men wist het, geïnterneerd, een ander deel in krijgsgevangenschap
weggevoerd. Wie zou men nog in leven aantreffen? 'Wanneer', aldus de
weergave van zijn betoog in de kabinetsnotulen,

'de regering in Nederland terugkomt, dan vindt zij daar een groot deel van het
gezagsapparaat terug, met de mensen die het kunnen uitoefenen; het werk: kan
dan verder gaan. In Indië is dit anders. Daar komt men bij terugkeer voor een
vacuüm. Er is daar een kern van mensen nodig om in onderling overleg de
organisatie te beginnen. Van de personen die hierbij een leidende positie zouden
kunnen bekleden, zijn er na de dood van de heren Soejono en Hart nog slechts
tien beschikbaar"; dezen zijn bovendien over de wereld verspreid ... Treffen wij
nu geen maatregelen, dan is een Angelsaksisch tussen bestuur te vrezen
Feitelijk onmogelijk is het, van Londen uit de zaken te regelen; regelingen te
maken welke eerst nog naar de [Buitengewone] Raad van Advies moeten' en

, Van Lidth: 'Dagboek', 6 okt. 1943. 2 Aan wie heeft van Maak hierbij gedacht?
Wij vermoeden: aan twee Indonesiërs (Loekman Djajadiningrat en Abdoelkadir) en
aan acht Nederlanders: Blom, Crena de Iongh, van Deinse, van Hoogstraten, van der
Plas, Sitsen, Smits en Warners. 'Deze Raad, in maart '42 in Londen ingesteld, moest
alle wetsbesluiten goedkeuren die 'verplichtingen of verboden opleggen aan Neder-
landers of Nederlandse onderdanen, en dezulke welke nadere regelingen bevatten ten
aanzien van door de wet gewaarborgde rechten van Nederlanders of Nederlandse
onderdanen'. Voorzitter van de Raad was Beelaerts, de naar Londen uitgeweken
vice-president van de Raad van State, en tot de begin juni '42 benoemde vijftien leden
behoorden er drie die Indië vertegenwoordigden: Blom, Loekman Djajadiningrat en
van der Plas.
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