VAN MOOKS GOUVERNEMENT

Indische autoriteiten gratis beschikken. In juni "44 was de Nefis de eerste
dienst die er zich vestigde en nadat verschillende herstelwerkzaamheden
verricht waren, badkamertjes waren toegevoegd aan een aantal hutten,
bestemd voor de huisvesting van hoge functionarissen, en ook nog een
wasserij was gebouwd, volgden in juli en augustus de overige diensten.

Er werden op den duur in totaal ca. tweeduizend personen in Camp
Columbia gehuisvest: vier- tot vijfhonderd personeelsleden van de de-
partementen (onder hen talrijke Australiérs), ruim duizend Knil-militai-
ren (de leden van het Vrouwenkorps inbegrepen) en enkele honderden
Indonesische bedienden, onder wie, zoals al vermeld, een groep ex-
stakers van de KPM en een groep ex-Digoelisten. De slaapplaatsen waren
eenvoudig — eenvoudig was er ook het eten dat in een centrale keuken
werd toebereid. Er werd hard gewerkt en veel vertier was er niet. ‘De
gelegenheid om de bloemetjes buiten te zetten’, aldus later een employé
van het departement van economische zaken, ‘was alleen om een biertje
te gaan drinken in de cantine.”

Van Hoogstratens eerste indrukken waren uitgesproken gunstig. ‘Het
zal je ongetwijfeld zeer verhecugen te vernemen’, schreef hij eind augustus
’44 aan van Mook in Londen,

‘dat de verhuizing naar het Camp Columbia . . . uitstekend is verlopen en dat tot
nu toe dit kamp zeer bepaald een succes is geworden. De algemene stemming is
uitstekend, iedereen is tevreden en vol animo, er wordt hard gewerkt en men
voelt zich veel meer tezamen gebonden voor een groot gemeenschappelijk doel
dan tevoren. Men leeft als het ware weer in een Nederlandse gemeenschap en
velen die zich in Australi& toch min of meer geisoleerd zijn blijven voelen, voelen
zich hier weer opgenomen in een vertrouwde kring, hetgeen hen duidelijk
stimuleert. Ook de voortdurende vermenging van burgers en militairen heeft op
beide groepen een goede invloed en bevordert het wederzijds begrijpen ten
zeerste.'?

‘Men leeft als het ware weer in een Nederlandse gemeenschap’ — ja,
zo werd het door de Nederlanders en de Indische Nederlanders gevoeld
maar niet door vele Indonesiérs en vooral niet door de ex-stakers van de
KPM en de ex-Digoelisten. In hoofdstuk 3 vermeldden wij al dat Ab-
doelkadir het verbliif in Camp Columbia ‘een straf’ vond, zo ‘brutaal,
onvriendelijk en onbeleefd’ traden er de Indonesische mess-bedienden
op, en hij was de enige niet die door hun animositeit pijnlijk werd

' Getuige M.D. Farrow, Eng, dl. 1l ¢, p. 812. 2 Brief, 20 aug. 1944, van van
Hoogstraten aan van Mook (ARA, Coll.-van Mook, 2).
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