‘CAMP COLUMBIA’

getroffen. ‘In het Brisbane-kamp’, zo verklaarde dr. Honig aan de Enqué-
tecommissie, ‘was de verhouding tussen Nederlanders en Indonesiérs
slecht; ik had het in mijn leven nog niet zo meegemaakt.”

Wij voegen hieraan nog toe dat de Raad van departementshootden
midden juni 45 op voorstel van van Mook besloot, na te gaan of Camp
Columbia als zetel voor het Indische gouvernement vervangen kon wor-
den door een plaats in Indié. Van Mook achtte dat in beginsel beter en
zag het als een bijkomend voordeel dat men dan dichter bij MacArthurs
hoofdkwartier zou zijn dat sinds eind 44 op de Philippijnen gevestigd
was. Tot die overplaatsing is het niet meer gekomen; toen Japan capitu-
leerde en op Java de Republiek Indonesié werd uitgeroepen, bevonden
de luitenant-gouverneur-generaal en de departementshoofden zich nog
steeds in Camp Columbia.

De Raad van departementshoofden is na april ‘44 uitgebreid en enkele
hoofden zijn door andere vervangen.

Om te beginnen kwam Loekman Djajadiningrat, het enige Indonesi-
sche lid van het college, in juli 44 te overlijden. Wie moest hem
opvolgen? Van Hoogstraten stelde Kerstens voor die eind mei in Londen
als minister was afgetreden, maar de overige leden van de Raad die weinig
voor Kerstens’ komst voelden (zij zouden hem, berichtte van Hoogstraten
aan van Mook, ‘aanvoelen als een zeer vreemde eend in ons gezellig
onderonsje’?), dachten aan Abdoelkadir — diens candidatuur werd even-
wel in oktober ‘44 door van Mook op twee gronden afgewezen: hij deed
als opvolger van kolonel Sandberg, die ziek geworden was (en eind
december zou overlijden), nuttig werk als Senior Officer Nica (Sonica) bij
het hoofdkwartier van het Amerikaanse Zesde Leger en hij had geen
speciale kennis op het gebied van het onderwijs. Inmiddels had van Mook
in Londen Kerstens tot directeur van Onderwijs en Eredienst benoemd
maar deze bleef eerst enige tijd in Engeland waar van Mook in oktober
nog voor zijn vertrek naar Australié Kerstens een nieuwe functie gaf:
Regeringscommissaris voor de behartiging van Nederlands-Indische aan-
gelegenheden in het bevrijde deel van Nederland. Die benoeming,
waaromtrent een persbericht uitging, viel niet alleen in het bevrijde maar

' Getuige P. Honig, Eng., dl. Il ¢, p. 781. 2 Brief, 27 aug. 1944, van van Hoogstraten
aan van Mook (ARA, Coli.-van Mook, 2).

345



