DE ‘NICA’ IN HOLLANDIA

Er werd door de Amerikanen in de streck van Hollandia hard aange-
pakt. Niet alleen het grootste deel van MacArthurs staf moest er gehuis-
vest worden maar dat was ook het geval met het hoofdkwartier van de
Seventh Fleet en met de hoofdkwartieren en de eenheden van de Sixth
Army en van de Fifth Army Air Force — het aantal er aanwezige Ameri-
kaanse militairen zou tot ca. honderdvijftigduizend groeien. Aan de kust
werden acht grote steigers gebouwd waarop van schip na schip (soms
lagen er tientallen op de rede te wachten) de lading aan land werd
gebracht. Voorts werden de Japanse landingsbanen bij het Sentani-meer
dusdanig uitgebreid dat dagelijks uit Finschhafen, de plaats aan de noord-
kust van Australisch Nieuw-Guinea die vé6r Hollandia veroverd was (zie
kaart VII op pag. 189), ca. 250 DC-3’s (Dakota’s) neerstreken met hon-
derden tonnen vracht. ‘Bij tientallen’, aldus later van Eechoud (die van
het zuiden uit Hollandia had bereikt),

‘werden er kampen uit de grond gestampt die over een afstand van ongeveer
zeventig kilometer langs een hoofdverkeersweg kwamen te liggen ... Aan de Nica
was tussen de andere eenheden reeds een plaats aangewezen, maar toen ik nog
zo’'n zelfde terrein zocht voor het op te richten Papoea-bataljon, was er langs de
gehele weg . . . niets meer te vinden; alles was bezet door Amerikaanse units!

Waar kort geleden nog het kleine plaatsje Hollandia lag te dromen, slechts
eens per maand opgeschrikt door de roep: ‘Kapal masoek!” (‘De boot komt
binnen!’), waar de paradijsvogels speelden en dc herten onbeangst op het pad
bleven staan, verscheen in enige maanden een wegennet van honderden kilo-
meters, waarover duizenden auto’s een onbegrensd lijkende hoeveelheid en
verscheidenheid aan goederen vervoerden; verrezen onafzienbare rijen barakken
en pakhuizen van honderdduizenden vierkante meters oppervlak. Waar hoogstens
eens een toverlantaarn met petroleumlamp was vertoond, kon men in een
zeventigtal openlucht-bioscopen dagelijks ecn keuze doen uit tien, twaalf pro-
gramma’s van de nieuwste Amerikaanse films.”

Het was alles tezamen een invasie van de moderne tijd die in het gehele
gebied van Hollandia de traditionele verhoudingen grondig ontwrichtte:
de oudere Papoea’s werden er door verbijsterd, vele jongeren pasten zich
aan. ‘Het waren de jongeren’, schreef van Eechoud,

gehouden en deswege tot tien maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. Van der
Plas achtte dat vonnis veel te zwaar; hij vond bovendien dat het in scherpe tegenstelling
stond tot het feit dat een in Biak aangetroffen Indonesiér die vrijwillig bij de Kenpeitai
in Soerabaja had gewerkt en later op Biak en elders Javaanse romoesja’s herhaaldelijk
had afgeranseld, in het geheel niet vervolgd was.

' J. P. K van Eechoud: Vergeten aarde. Nieuw-Guinea (1957), p. 213.
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