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Conica's, de commandanten van de Nica-detachémenten, op, zich op die
punten waarop de twee instructies verschilden, aan de instructie van
Krueger te houden. Daar kwam nog bij dat Giebel in Hollandia in een
fel dispuut belandde met de kolonel die hoofd was van de Civil Affairs-
afdeling van Kruegers staf. Giebel, niets wetend van het conflict tussen
MacArthur en het State Department, sprak op een gegeven moment van
'the Netherlands-Indies Government', waarop de Amerikaanse kolonel hef-
tig interrumpeerde en hem zei dat op Nieuw-Guinea van zulk een
'Government' nog geen sprake was maar slechts van een "Administration '.

Toen nu van der Plas, Blom en schout-bij-nacht Koenraad eind mei
een bezoek brachten aan Finschhafen en Hollandia, werd hun meege-
deeld dat de verhouding tussen Giebel en de hoofdofficieren van Krue-
gers staf te wensen overliet. Nu, die drie waren al verbolgen over de
opdracht aan de Conica's die Giebel op 17 mei zonder overleg had
rondgezonden. Zij zeiden hem dat hij die opdracht diende te annuleren,
maar na hun vertrek stuurde Giebel een nieuw stuk aan de Conica's waarin
hij zijn opdracht nog aanscherpte. Dat deed de deur dicht. De Raad van
departementshoofden besloot Giebel terug te roepen en hem te vervan-
gen door kolonel Sandberg en toen Giebel daaromtrent bericht had
ontvangen, deed hij er nog een schepje bovenop door de Raad van
departementshoofden een ellenlange brief te schrijven waarin hij mee-
deelde dat hij opdrachten uit Melbourne, 'ook al dragen zij de handte-
kening van de minister', slechts zou uitvoeren voorzover zij niet met
generaal Kruegers instructie in strijd waren.' Die brief kwam hem op een
officiële ontevredenheidsbetuiging door generaal van Oyen te staan.

Giebel werd vervolgens bij de afdeling Operations van MacArthurs
hoofdkwartier geplaatst waar hij belast werd met, aldus de notulen van
de Raad van departementshoofden-, 'werkzaamheden op het gebied van
Geallieerde propaganda binnen Nederlands-Indisch gebied" - als Sonica
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