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werd hij, zoals al vermeld, door kolonel Sandberg vervangen die evenwel
in oktober (hij was toen al ernstig ziek) die positie moest opgeven.
Abdoelkadir die het Nica-detachement had gecommandeerd dat op Biak
was geland, werd de derde (en in de Grote Oost voorlopig laatste) Sonica;
vermelding verdient dat hij bovendien in februari' 45 tot resident der
Molukken werd benoemd, waarmee een oude wens van van der Plas (de
opheffing van het dualisme in het Indische bestuur) in vervulling ging.

*

Er zijn van de Nica helaas maar weinig rapporten bewaard gebleven.'
Detachementen of delen van detachementen zijn voor het einde van de
oorlog in de Pacific niet alleen ingezet in Hollandia, maar ook in Sarrni,
op Wakde, op Biak, op Noemfoor, in Sansapor, op Morotai, op Tarakan
en tenslotte in Balikpapan, Die detachementen telden minstens enkele
tientallen leden. Hun commandanten, de Conica's, waren meestal aan de
jeugdige kant, enkelen omstreeks vijf-en-twintig jaar, één zelfs slechts
een-en-twintig. Allen waren overbelast. Bestuurservaring hadden zij niet
- desniettemin moesten zij in feite als controleur of assistent-resident
optreden. Een grote moeilijkheid daarbij was dat de inheemse bevolking
in de bevrijde gebieden snelle leniging van haar materiële nood ver-
wachtte (dat was ook beloofd in de preelamatie met de aanhef 'In naam
der koningin': 'Voeding, kleding en andere voor u nodige zaken worden
ingevoerd'), terwijl, zo die goederen al beschikbaar waren, hetgeen lang
niet altijd het geval was, veelal de transportrniddelen ontbraken. Erger
nog: waren er in de bevrijde gebieden geen of maar heel weinig Japan-
ners, dan konden de Nica-detachementen aan de slag gaan zonder al te
zeer te worden gestoord, maar bijvoorbeeld van Biak bleef het grootste
deel in Japanse handen, op Morotai werd het zwakke Japanse garnizoen
dat MacArthurs landing niet had kunnen voorkomen, spoedig van Hal-

I In de begintijd was het de Nica-detachementen veelalook niet mogelijk, rapporten
op te stellen. 'Schrijftafels, banken, stoelen, schrijfmachines en papier badden wij', zo
lichtte Abdoelkadir ons in '86 in, 'gedurende de eerste drie maanden na de landingen
niet.' En voorts: 'Gegeten werd staande of hurkende. Regen vingen wij op met onze
stalen hoofddeksels. Van omgevallen klapperboomstammen maakten wij zitplaatsen
en tafeltjes. Alleen dan als er een Nederlands vliegtuig kwam, konden met potlood
notities aan de piloot worden meegegeven voor de Sonica en het Brisbane-kantoor'
(brief, 28 maart 1986, van Abdoelkadir).
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