
DE 'NICA' RAPPORTEERT

maheira uit versterkt (duizenden inheemsen sloegen op de vlucht en
moesten door de Nica opgevangen worden) en op Tatakan en in Balik-
papan waren door de strijd enorme verwoestingen aangericht zodat de
materiële moeilij kheden groot waren.

Wat aan stukken bewaard is gebleven, doet vermoeden dat de Nica-
detachementen die naar die laatste twee oorden vertrokken (in totaal
telden zij ca. honderdvijftig man '), het best uitgerust waren. Op Tara kan
wist de Nica onmiddellijk hulp te bieden aan de inheemse bevolking
- bij Balikpapan waren de verhoudingen in zoverre afwijkend dat de
Japanners hier, gelijk al vermeld, het veruit grootste deel van de inheemse
burgerij hadden geëvacueerd, d.w.z. opdracht hadden gegeven op eigen
gelegenheid in de richting van Bandjermasin en Samarinda te trekken
(zie kaart IX op pag. 268). 'Het restant, vijfduizend mensen', zo rappor-
teerde eind juli '45 de Sonica (Senior officer Nica) bij het Australische
hoofdkwartier, C. C. de Rooy, aan van der Plas,

'werd èf afgemaakt èf het bos ingejaagd. Overal langs de wegen vindt men de
lijken van geboeide Indonesiërs met afgehakte hoofden, handen en genitaliën.
Een systematische folter- en slachtpartij. Wat er binnenkomt, is in een onbe-
schrijfelijke toestand. Bundels botten met rottende ledematen. Wat hier gebeurd
is, slaat alle vorige ressorten met stukken."

Niettemin had de Nica in Balikpapar, ruim twee weken na de Geal-
lieerde landing alweer zeshonderd Indonesische arbeiders aan het werk
kunnen zetten en had Balikpapan twee weken later weer ca. twaalfduizend
inwoners; van hen waren er toen omstreeks duizend in het Nica-hospitaal
opgenomen en werden ca. vijf-en-twintighonderd ambulant behandeld.

Misschien geeft het eerste rapport van de Conica van het derde vol-
ledige Nica-detachement, hetwelk op 15 september '44 (op D-day!) op
Morotai aan land ging, een goed gemiddeld beeld van de eerste moei-
lijkheden waaraan elk Nica-detachement het hoofd diende te bieden.'

Hier moest het detachement de eerste nacht na de landing in mangaten
slapen. Op de tweede dag namen de bij de Amerikaanse landingstroepen
ingedeelde tolken contact op met de inheemsen die in grote getale naar
het door de Amerikanen bevrijde gebied trokken. De eerste Nica-post lag
op een punt dat ongezond bleek te zijn - de post moest verplaatst worden.

J Ten tijde van Japans capitulatie heeft de Nica in totaal bijna vijfhonderd krachten
geteld. 2 Brief, 26 juli 1945, van C. C. de Rooy aan van der Plas (ARA, CoiL-van
der Plas, B 2). J J. G. Wegner: 'Rapport van de Nica-III over de periode [5 september
tot 28 oktober 1944' (a.v., MK, M 102, N.l., 14.).
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