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De terugkeer voorbereid

Er is misschien geen maand geweest in de Nederlandse geschiedenis
waarin hoop en teleurstelling elkaar zo dramatisch hebben afgewisseld
als in september 1944 en dat niet een- maar tweemaal.

In de eerste dagen van die maand had het er na de snelle opmars van
de Geallieerde legers door Noord-Frankrijk naar uitgezien dat de bevrij-
ding van N ederland ophanden was - toen op zondag 3 september Brussel
was bevrijd, op de 4de de haven van Antwerpen ongeschonden in
Geallieerde handen was gevallen en de BBC laat op de avond het bericht
verspreid had dat de Geallieerden al Breda hadden bereikt, waren op
dinsdag de yde, 'Dolle Dinsdag', in alle Nederlandse steden, zelfs in die
van het noorden des lands, burgers bij de toegangswegen gaan staan in
het vertrouwen dat zij er spoedig de Geallieerde bevrijders zouden
kunnen toejuichen. Niets daarvan. Het bericht inzake Breda was onjuist
gebleken, de Wehrmacht had zich even bezuiden de Belgisch-Nederland-
se grens kunnen handhaven en door de bezetter, die slechts korte tijd in
verwarring had verkeerd, waren nieuwe dwangmaatregelen afgekondigd.

In het midden van de maand was het tot een tweede golf van hoog-
gestemde verwachtingen gekomen: op zondag de 17de had het Britse
Tweede Leger een offensief in de richting van Eindhoven ingezet en
dichtbij die stad, op nog een punt in midden-Brabant en voorts bij de
brug over de Maas te Grave alsmede even ten zuiden van Nijmegen en
ten westen van Arnhem waren Geallieerde luchtlandingstroepen in de
strijd geworpen. Zou dan nu de Britse bevelhebber aan de noordelijke
sector van het front in West-Europa, Pield Marshal Sir Bernard L. Mont-
gomery, slagen in zijn opzet, de barrière van Maas, Waal en Rijn te
overschrijden, door te stoten naar het Ijsselmeer en, Duitsland binnen-
rukkend, het Ruhrgebied te omsingelen? Aan die gedurfde opzet had de
Nederlandse regering een belangrijke medewerking verleend door van
Londen uit op de avond van de rzde in bezet Nederland een algemene
Spoorwegstaking af te kondigen. Maar neen: hoewel het stakingsparooi
in het grootste deel des lands was opgevolgd en daaruit voor de bezetter
tal van moeilijkheden waren voortgevloeid. had de Wehrmacht zich
opnieuw kunnen handhaven. In Noord-Brabant was Montgomery's


