DE TERUGKEER VOORBEREID

Gerbrandy ecn klemmende waarschuwing te sturen.

Die waarschuwing legde hij neer in een lange brief d.d. 7 november
‘44", waarin hij begon met als zijn indruk weer te geven dat de Ameri-
kanen zich wensten te concentreren op een directe aanval op de Japanse
hoofdeilanden en de hulpverlening aan Nationalistisch China en de
Britten op het verslaan van de Japanners in Birma en de herovering van
Singapore. Het gevolg was, dat, schreef hij, ‘de wachttijd voor Neder-
lands-Indié wel eens zeer lang zou kunnen duren.” Maar dan doemde
‘nog een verdere ongunstige factor’ op:

‘Hoe later de bevrijding van Nederlands-Indié in het programma van de oorlog
tegen Japan komt, hoe sterker de invlioed van oorlogsvermoeidheid, politiek en
militair, bij onze bondgenoten zal gaan spreken. Moeten ook dan nog belangrijke
Amerikaanse, Britse en Australische (om niet te spreken van Brits-Indische)
strijdkrachten in actie worden gehouden voor dat doel, dan zal de neiging om
daarvoor politicke compensatie te zoeken, toenemen . . . Ook nu reeds wordt ons
telkens voor de voeten geworpen dat men Indié voor ons terugverovert en dat
wij dus niet te veel praatjes moeten hebben.

... Tenslotte nog de positie ten aanzien van onze land- en rijksgenoten in
Indié. Een bevrijding, die laat komt, verlengt hun ellende. Komt zij dan nog in
hoofdzaak door vreemde strijdkrachten, dan kunnen daarvan een verwarring en
een teleurstelling het gevolg zijn, waarvan de omvang nog niet valt te overzien.
Bovendien leert de tot dusverre met de Japanners opgedane ervaring vooreerst,
dat zij destructiever en onmenselijker worden naarmate zij meer afgesneden
raken, en verder, dat men hen overal, op ieder eiland en in iedere uithoek, moet
verdrijven en vernictigen.

... De voorafgaande beschouwingen leiden . . . tot twee conclusies. AHe kracht,
die wij niet in en voor Nederland nodig hebben, moet op de bevrijding en het
herstel van Nederlands-Indié worden geconcentreerd. Het kan wel fraai staan,
wanncer wij deelnemen aan de aanval op Japan, maar in de daarbij betrokken
krachten zullen wij niet meer kunnen opbrengen dan een roken force ... De
politieke en militaire wereld van thans is hard en heeft weinig waardering voor
romantiek; ook onze bondgenoten handelen allercerst in hun eigen belang. Ik
heb nog geen bevelhebber of politicus van betckenis ontmoet, die het niet
volkomen natuurlijk vond, wanneer wij onze beperkte (helaas steeds méér
beperkte) krachten op Nederland en Nederlands-Indié zouden concentreren.

De tweede conclusie wil mij voorkomen te zijn, dat wij bij de vorming van
onze strijdkrachten niet te hoog moeten grijpen. Hoe meer wij toch streven naar
grote eenheden of technisch zeer ingewikkelde bewapening, hoe langer het duurt
voor wij in actie komen en hoe groter de kans dat wij te laat zijn.

! Tekst: Eng., dl. VIl b, p. 102-03.
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