
VAN MOOKS NOODKREET VAN 7 NOVEMBER '44

. Eindelijk mag evenmin uit het oog worden verloren, dat ook het herstel
van bestuur mensen vordert, die voor het herstel van ons koninkrijk onmisbaar
zIJn ... Het bestuur, de politie, de rechtspraak, het onderwijs, de gezondheidszorg,
het verkeer en het economisch leven eisen een minimum aan goede krachten,
zonder welke de bevrijding aanstonds in een chaos ontaardt ... In vele gevallen
maken tien goede Nica-mensen honderden soldaten overbodig, omdat zij de
bevolking organiseren en tot rust en veerkracht brengen .

. . . Ik kan slechts eindigen met het uitspreken van de bede, dat het Nederland
gegeven moge zijn ... de kracht te behouden om het koninkrijk te herstellen.
Maar er is periculum in mora; iedere duizend man, die nu worden uitgezonden,
zijn meer waard dan vijfduizend over zes maanden.'

Dit alles was een smeekbede om althans uit het bevrijde Zuiden des
lands ten spoedigste nieuwe krachten naar Australië te zenden - het was
bovendien een protest tegen de 'romantiek' van diegenen die prioriteit
wilden geven aan de opbouw van Nederlandse strijdkrachten voor deel-
neming aan de oorlog tegen Japan in plaats van aan de vorming van
detachementen die voor het gezagsherstel in Indië nodig waren. Dat was
een tegenstelling die bij het beraad in regeringskring te Londen herhaal-
delijk aan de dag was getreden: gesteund door Helfrich, had Furstner zich
met klem verzet tegen elke personele verzwakking van de Koninklijke
Marine - van Mook had moeten vechten voor elk groepje dat hij aan de
Nita wilde toevoegen. En er waren toch al zo weinigen die voor uitzen-
ding naar Australië in aanmerking kwamen!

De kern van de zaak was dat, op Suriname, de Nederlandse Antillen
en de zuidoosthoek van N ederlands-Nieuw-Guinea na, het gehele Ko-
ninkrijk der Nederlanden van maart '42 af was bezet en dat het herstel
van dat Koninkrijk sindsdien afhankelijk was van wat Amerikanen en
Britten zich zouden getroosten in een gemeenschappelijke krachtsinspan-
ning waartoe Nederland slechts een zeer geringe bijdrage kon leveren.

Derhalve had Nederland geen invloed op de strategie die Amerikanen
en Britten wensten te volgen.

*

Als, zoals verwacht mocht worden, de oorlog met Duitsland en Italië
eerder zou eindigen dan die met Japan, zou het Koninkrijk pas na de
bevrijding van Nederland in engere zin een aanmerkelijk aantal krachten
kunnen inzetten voor het herstel van het Nederlands gezag in Indië. Wat
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