
WAT KOMT IN DIT HOOFDSTUK AAN DE ORDE?

landse kant na Japans capitulatie kon worden verricht en, historisch even
belangrijk: gegeven Nederlands zwakke positie, niet verricht.

Nederlands zwakke positie

In de maand december '4I, toen Amerika getroffen was door de verplet-
terende slag van Pearl Harbor en Groot-Brittannië in de wateren bij
Malakka de enige twee zware eenheden had verloren die het in de strijd
tegen Japan had willen inzetten: de 'Repulse' en de 'Prince oj Wales',
hadden alleen de schepen van de Koninklijke Marine successen geboekt.
Die waren vooral in de Amerikaanse pers breed uitgemeten. In een oorlog
vervagen evenwel herinneringen extra-snel en al in die beginfase van de
grote worsteling in de Pacific was bij twee gelegenheden gebleken dat in
de hoogste Geallieerde kringen de neiging bestond om over Nederland
heen te lopen.

De eerste gebeurtenis van dien aard had zich voorgedaan op 3 januari
'42, toen de Nederlandse regering te Londen uit berichten van de nieuws-
agentschappen had moeten vernemen dat Roosevelt en Churchill in
Washington hadden besloten, Abda-Command op te richten 'with the
concurrence of the Netherlands Government', terwijl die laatste regering haar
goedkeuring nog in het geheelniet had gegeven! De Nederlandse rege-
ring had daar fel tegen geprotesteerd - van Kleffens, de minister van
buitenlandse zaken, was naar Washington vertrokken; hij had daar bereikt
dat Nederland vertegenwoordigers zou krijgen bij de Combined Chiefs oj
Staff

De tweede gebeurtenis deed zich voor in april '42, toen in Washington
het directief moest worden geformuleerd voor MacArthur, de opperbe-
velhebber in het nieuwe War Theatre: de South-West Pacific Area, waartoe,
behalve Sumatra, heel Nederlands-Indië behoorde. Aan het bureau van
de Nederlandse vertegenwoordigers bij de Combined Chiefs oj Staff was
toen o.a. een marine-officier verbonden. kapitein-ter-zee J. F. W. Nu-
boer. 'Toen ik', zo vertelde deze later aan de Enquêtecommissie,

'op een ochtend op het bureau kwam van de Combined Chiefs of Staff, riep de
secretaris van de Amerikaanse chefs van staven, de Amerikaanse generaal Bedell
Smith, mij bij zich. Hij vertelde mij dat het stuk de avond daarvóór uit de bus
was gekomen en ter tekening zou worden voorgelegd aan de president. Generaal
Bedell Smith had gezien dat Nederland vergeten was'


