DE TERUGKEER VOORBEREID

(d.w.z. niet naast de Verenigde Staten, Groot-Brittanni&, Australié en
Nieuw-Zeeland genoemd als een van de mogendheden namens welke
MacArthur zijn opperbevel uitoefende),

‘en hij had het er zelf maar bijgezet, omdat hij wel aannam dat wij er mede
accoord gingen. De majoor, die het stuk eerst had opgesteld, redeneerde eenvou-
dig: zij hebben geen strijdkrachten meer, zij spelen niet meer mee.”

Hoe was de positie van de Nederlandse vertegenwoordigers bij de
Combined Chiefs of Staff geregeld?

Wij herinneren er aan dat de Geallieerde oorlogsinspanning als geheel
geleid werd door deze Combined Chiefs of Staff, de oorlog in de Pacific
evenwel louter door de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff en dat de
beslissingen van het eerstgenoemde college onderworpen waren aan
goedkeuring door Roosevelt en Churchill, de beslissingen van het laatst-
genoemde aan goedkeuring alleen door Roosevelt. Op dat hoogste niveau
bestonden twee overlegorganen waarin Nederland was vertegenwoor-
digd: de Pacific War Councils, een in Londen, een in Washington. De
Londense Pacific War Council kwam voor het eerst bijeen op 10 februari
’42, toen de Japanners al op het eiland Singapore vochten en diep in de
Indische archipel waren doorgedrongen, de Washingtonse op 1 april,
ruim drie weken na de algemene capitulatie van het Knil. Beide colleges
waren niet veel meer dan een wassen neus. Van Britse zijde werd dat,
voorzover ons bekend, ook binnenskamers nimmer duidelijk op schrift
gesteld, maar van Amerikaanse wél: toen Roosevelt begin maart ’42 aan
zijn Joint Chiefs of Staff het denkbeeld van de oprichting van de Was-
hingtonse Pacific War Council voorlegde, reageerden dezen met een me-
morandum waarin zij opmerkten dat de beraadslagingen in dat college
‘political’ dienden te zijn ‘and of a nature to let off steam but not such as would
in any way affect the United States in its wnilitary decisions.’

! Getuige J. F. W. Nuboer, Eng., dl. VIl ¢, p. 460. 2 Notitie, 9 maart 1942, van de
secretarissen van de Combined en de Joint Chiefs of Staff; aangehaald in Grace Person
Hayes: The History of the Joint Chiefs of Staff in World War [I. The War against Japan

(1982), p. 95.
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