
NEDERLANDS VERTEGENWOORDIGING BIJ DE 'COMBINED CHIEFS'

In de Pacific War Council te Londen was Nederland vertegenwoordigd
door Gerbrandy, Furstner en Michiels, in die te Washington door de
gezant (spoedig ambassadeur), dr. Alexander Loudon. Aan het beraad te
Londen wordt maar zelden gerefereerd in de notulen van het Neder-
landse kabinet en van de ministeriële Commissie Oorlogvoering - geen
wonder: er kwam bijna nooit iets belangrijks ter sprake, mede doordat
de Britten goeddeels onkundig werden gelaten van de beslissingen van
de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff In Washington slaagde dat hoogste
Amerikaanse militaire college in zijn opzet: er werd in de bijeenkomsten
van de Washingtonse Pacific War Council bij tijd en wijle veel stoom
afgeblazen, vooral door de vertegenwoordiger van Nationalistisch China
die keer op keer vergeefs eiste dat hij deel zou mogen nemen aan beraad
op het niveau waar de beslissingen vielen, maar die beslissingen werden,
voordat zij genomen werden, nimrner ter discussie gesteld, trouwens:
nadat zij waren genomen, werden zij in de regel evenmin ter sprake
gebracht. Nedcrlands-Indië stond maar zelden op de agenda en de
pogingen die Loudon van tijd tot tijd ondernam om die omissie onge-
daan te maken, hadden geen succes. 'In het algemeen', zei hij aan de
Enquêtecommissie', 'als ik sprak over Azië, I wasted my breath,'?

Hoe stond het nu met de Nederlandse vertegenwoordigers bij de
Combined Chiefs of Staff?

Het begin leek hoopvol.
Op 30 januari '42, d.w.z. in een periode waarin de strijd in Indië in

volle gang was, werd van Kleffens, pas in de Verenigde Staten gearri-
veerd, samen met Loudon en van Mook (die naar de Verenigde Staten
gezonden was om de Amerikaanse wapenleveranties aan Indië te bespoe-
digen) in het Witte Huis door Roosevelt ontvangen. Roosevelt, zo schreef
van Kleffens in zijn reisverslag, 'gaf.. te kennen, een voorstander te
zijn van onze deelneming aan de besprekingen in het Chiefs of Staff
Committee alhier (dusver alleen Brits en Amerikaans) in zaken ons betref-

J Getuige A. Loudon, Enq., dl. VIII c, p. 916. 2 Wij tekenen hierbij nog aan dat de
hoge Nederlands-Indische autoriteiten in de Verenigde Staten zowel met de Neder-
landse ambassade als met Loudon persoonlijk weinig ophadden - met de ambassade
niet omdat er aanvankelijk niemand aan verbonden was die Nederlands-Indië goed
kende (begin '43 kreeg een Indonesiër er een functie als eerste secretaris), met Loudon
niet, omdat zij hem, aldus in augustus '42 Sitsen aan van Mook, 'een zekere hoog-
hartigheid (blijkbaar eigen aan hetambt van ambassadeur, gezant etc.), opgeblazenheid
en ziekelijke geïrriteerdheid' verweten. (brief, 21 aug. 1942, van Sitsen aan van Mook,
ARA, Coll.-van Mook, 2)


