
DE TERUGKEER VOORBEREID

Azië vóór de Tweede Wereldoorlog goed hadden behandeld, of zij van
plan waren, na de oorlog die bezittingen een grotere mate van onafhan-
kelijkheid te geven, en tenslotte of het aanbevelenswaardig was, tot dat
verlenen van meer onafhankelijkheid over te gaan. Zij aan wie de vragen
werden voorgelegd, konden (zoals gebruikelijk) ook antwoorden dat zij
niet voldoende kennis van zaken hadden om ze te beantwoorden. Dat
laatste bleek het geval te zijn bij twee van elke drie ondervraagden.
Degenen die wèl een opinie uitten, oordeelden over het algemeen (in
de verhouding drie tot één) gunstiger over het Nederlandse dan over het
Britse beleid (dat had in '42, toen de Britse regering in Brits-Indië
drastisch had ingegrepen tegen de Congress-partij, in de Verenigde Staten
veel negatieve publiciteit gekregen), vonden voorts dat Nederland na de
oorlog aan Indië meer onafhankelijkheid moest geven, maar wat Neder-
lands toekomstplannen met Indië waren, bleek aan bijna negen-tiende
van alle ondervraagden volledig onbekend te zijn. Dat laatste was voor
het Netherlands Information Bureau een aansporing te meer om op de 7
december-toespraak te wijzen.

In januari '45 werd opnieuween conferentie van het Institute of Pacific
Relations gehouden, ditmaal in Hot Springs (Virginia). Hier bood de
Nederlandse delegatie samen met de Franse en de Britse het hoofd aan
algemene aanvallen op het kolonialisme van de zijde van de delegaties
van de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en zij
deed dat met iets meer gerustheid over de houding van de Amerikaanse
regering dan zij voordien had bezeten: in december '44 immers had
Cordell Hulls opvolger Stettinius MacArthur gemachtigd, de eerder
vermelde civil affairs-overeenkomst met van M.ook te ondertekenen; met
andere woorden: de Amerikaanse regering had de Nederlandse soeve-
reiniteit over Indië erkend.

Was nu alles in kannen en kruiken? Zeker niet. Hoe belangrijk die
Amerikaanse erkenning ook was, men diende het van Nederlandse kant
als bedenkelijk te zien dat men er tien maanden op had moeten wachten.
Bovendien moest ieder die Amerika kende, aannemen dat de anti-
koloniale onderstroming in de publieke opinie sterk zou blijven en haar
kracht zou tonen, zodra Amerikaanse operaties ter verdrijving van de
Japanners uit Indië tot aanzienlijke Amerikaanse verliezen zoudenleiden.
In dat opzicht waren in mei '45, toen bericht was dat troepen onder
MacArthur op Tarakan waren geland, twee publikaties in Amerikaanse
bladen al veelzeggend. In de ene, een tekening, stond een vader op een
militair kerkhof te treuren met als onderschrift: 'Mijn zoon, mijn zoon,
wat zal die Royal Dutch/Shell jullie dankbaar zijn', en in de andere, een
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