
DE AMERIKAANSE PUBLIEKE OPINIE

hoofdartikel, werd gezegd, aldus schout-bij-nacht van der Kun (Stöve's
opvolger als een van de twee regeringsvertegenwoordigers bij de Com-
bined Chiefs of Staff), 'dat de Amerikaanse soldaten' (MacArthur had de
landing overigens aan Australiërs overgelaten) 'goed waren om de aan-
staande concurreriten ' (concurrenten van de Amerikaanse aardolie-con-
cerns) 'weer in het zadel te helpen."

*

De hoogste Amerikaanse autoriteiten hielden er over Indiës toekomst
niet gelijkluidende opvattingen op na. Cordell Hull en zijn Undersecretary
of State Sumner Welles waren er, zoals al bleek, voorstander van dat Indië
onder een vorm van internationale voogdij zou worden geplaatst - Cor-
dell Hull stond overigens sympathiek tegenover Nederland. Dat laatste
kon men van Admiral King, de architect van de Amerikaanse strategie in
de Pacific, niet zeggen - bij hem smeulde wrevel na dat het Nederland
was geweest dat zijn vriend Admiral Thomas Hart had genoopt het bevel
over de zeestrijdkrachten van Abda-Command neer te leggen, en dat
Nederland in de persoon van Helfrich, Harts opvolger, een beleid had
gevolgd dat ook de Amerikaanse vloot op zware verliezen te staan was
gekomen. Syrnpathie voor Nederland trof men weer wèl aan bij de
president die op grond van zijn Nederlandse afstamming van vaderszijde
in gesprekken met Nederlanders bij tijd en wijle de woorden' liVe Dutch'
placht te gebruiken. In wezen evenwel dacht Roosevelt anti-koloniaal;
hij meende dat hij met zijn beleid ten aanzien van de Philippij nen een
voorbeeld had gegeven dat Britten, Fransen en Nederlanders dienden te
volgen - wij herinneren er aan dat hij het was geweest die koningin
Wilhelmina tijdens haar eerste bezoek aan de Verenigde Staten, midden
'42, gewonnen had voor het denkbeeld dat Nederland het niet kon laren
bij de louter in het formele vlak liggende toezegging dat na de oorlog
een rijksconferentie zou plaatsvinden. Intussen hoedde Roosevelt er zich
wèl voor, aan hoge Nederlandse bezoekers duidelijkte zeggen hoe hij over
Indië's toekomst dacht - op veel punten uitte hij zich in het algemeen
liever vaag.

In januari '43 werd hij diep geschokt toen hij in de toenmalige Britse
kolonie Gambia (het vliegtuig dat hem naar Casablanca bracht, waar hij
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