PRESIDENT ROOSEVELT

Enkele maanden later sprak Roosevelt opnieuw met koningin Wilhel-
mina over Indi&’s toekomst. Over het verloop van het gesprek zijn van
Nederlandse zijde geen gegevens beschikbaar maar wel van die van
Roosevelt. Ongeveer een jaar later zei hij namelijk tegen zijn zoon
Elliott:

‘I got her to talking, about the Dutch colonies, and what was going to happen to them
after the war. Java, Borneo — all the Netherlands-Indies. Talked back and forth for more
than six hours, over two or three evenings. I made the point that it was American arms
that would be liberating those colonies from the Japanese. American soldiers and sailors and
marines. 1 mentioned the Philippines . . . She agreed that the policy we have in the
Philippines would be the pattern she would follow in the Dutch East Indies, afier the war.
She promised e that her government would announce immediately after victory in_Japan
that they were going to grant the people of the Dutch East Indies first dominion status with
the right of self-rule and equality. Then, after their government has been established, if
the people, by free vote, decide that they want complete independence, they shall be granted
it. Just as we are granting it in the Philippines. That’s a commitment. And it means a
sharp breakaway from the leadership of the British.’!

Dat koningin Wilhelmina zich in de weergegeven zin heeft uitgelaten,
betwijfelen wij in hoge mate — zij is, vermoeden wij, niet verder gegaan
dan Roosevelt te wijzen op wat zij tuim een half jaar eerder in haar
7 december-toespraak had aangekondigd.

Nu valt het op dat van Mook in zijn notitie wel melding heeft gemaakt
van gesprekken met ‘verschillende personen op het State Department’,
maar niet met Cordell Hull of Sumner Welles — juist die twee waren er
voorstander van dat Nederlands-Indi& mét andere koloniaal bestuurde
gebieden in Azi& onder een vorm van internationale voogdij zou worden
geplaatst. Dat was ook voor Roosevelt aanvaardbaar, maar toen Cordell
Hull door Stettinius werd opgevolgd die, zoals bleek, een andere koers
volgde, sloot de president zich daarbij aan, zij het dat hij bleef vertrouwen
dat de verst ontwikkelde delen van Indié spoedig onafhankelijk zouden
worden. Eind februari ’45, ruim zes weken voor zijn dood, zei hij, onder
verwijzing naar zijn gesprekken met de koningin, in een vertrouwelijk
onderhoud met drie Amerikaanse journalisten:

“The Javanese are not quite ready for self-government, but very nearly. java, with a
little help by other nations, can probably be ready for independence in a few years. The
Javanese are good people — pretty civilized country. The Dutch marry the Javanese, and

' Aangehaald in R. J. McMahon: Colonialism and Cold War, p. 64—65.
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