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denken en voelen, kon niet vertrouwen dat Nederland, als zich in Indië
een scherp conflict zou voordoen, zeker mocht zijn van Amerikaanse
steun. Er bestond al in '42 twijfel op dat punt en de koerswijziging van
het State Department ten spijt, bestond die twijfel in '45 nog steeds. Er was
in het gehele Amerikaanse kamp slechts één figuur op wiens actieve
sympathie men in '45 zo goed als in '42 mocht rekenen: MacArthur.

*

MacArthur, sinds april '42 opperbevelhebber in de South- West Pacific Area,
zag de zaak simpel: Nederlands-Indië, deel van het koninkrijk derNe-
derlanden, was door de Japanners bezet, hij bestreed die Japanners mede
in opdracht van dat koninkrijk, dus was het zijn plicht er zorg voor te
dragen dat Indië weer in feite deel van het koninkrijk werd. Hij had niet
de behoefte, in de leiding van zijn operaties Nederlanders te betrekken
(die behoefte bestond evenmin bij de twee stafofficieren met wie hij het
nauwst samenwerkte: zijn Chief of Staff, Major-General Richard K. Su-
therland, en zijn Chief Intelligence Officer, Major-General Charles A. Wil-
lougby), en met de Nederlandse verbindingsofficier bij zijn hoofdkwar-
tier, kolonel Sandberg, had hij nauwelijks contact.' Ook de hooggeplaat-
ste Nederlands-Indische autoriteiten ontmoette hij niet vaak maar als hij
dat deed, liet hij niet na, hun de zekerheid te geven dat zij hem, wat het
herstel van het Nederlands gezag in de archipel betrof, volledig konden
vertrouwen. Dat er in Washington figuren waren die er anders over
dachten, deerde hem niet: zelfverzekerd als hij was, trok hij zich van wat
in de Amerikaanse hoofdstad over de politieke toekomst van Indië
gedacht werd, niets aan, zulks te minder omdat hij bewondering koes-
terde voor het Nederlandse volk en speciaal voor koningin Wilhelmina.

Eind maart '42, d.w.z. onmiddellijk nadat hij uit de Philippijnen in
Australië was aangekomen, zei hij tegen van Mook: 'We have let you down
afier you went to war for us. It is my duty to restore you to I ndonesia'?

Nadien waarschuwde hij van der Plas enkele malen tegen het Austra-

1 Deze was eerst in Melbourne, vervolgens (tot juli '44) in Brisbane in MacArthurs
hoofdkwartier werkzaam. Begin december '42 schreef hij in zijn dagboek: 'Als mijn
werk mij maar meer bevredigde, maar als Hollands Staff Off in een Am.-Austr. staf
valt dat niet mee. Je hebt niets te beweren en je bent niets. En toch is het goed dat je
er bent.' (J. M. R Sandberg: 'Dagboek', 6 dec. 1942) 2 Getuige van Mook, Enq., dl.
VIII c, p. I556.

397


