
MACARTH UR

Britten nooit meer uit Nederlands-Indië zouden weggaan en dat natuurlijk wel
degelijk een economisch-politiek Brits overwicht in Indië zou ontstaan.' De
president had hem verzekerd, die bezwaren ook te zien ... MacArthur had daarop
de aangelegenheid in een wijder perspectief gezet door erop te wijzen dat de
Amerikanen met hun liberale politiek prachtige militaire medewerking in de
Philippijnen hadden gekregen en dat ook het tamelijk liberale Nederlandse
bewind een grote mate van trouw had weten te verwerven. Daarentegen badden
de Britten in hun koloniën weinig loyaliteit weten te verkrijgen en het was nu
toch wel heel belangrijk voor de toekomst dat de kloof tussen Oost en West in
de Zuid-Pacific werd overbrugd om een toekomstige rassenoorlog te vermijden."

Op MacArthurs plannen om, na de landingen op Tatakan en bij
Balikpapan, ook op Java te landen, komen wij nog terug - hier willen
wij volstaan met eraan te herinneren dat het de Joint Chiefs of Staff zij n
geweest die in april '45 door die plannen een streep hebben gehaald en
hem opdracht hebben gegeven, zich als Commander-In-Chief US Army
Farces Pacific te concentreren op de voorbereiding van de grote landingen
op de Japanse hoofdeilanden, waarvan de eerste op I november '45 zou
plaatsvinden.

Die landing behoefde niet door te gaan: japan had op 14 augustus doen
weten dat het de Verklaring van Potsdam aanvaardde, en op de t yde had
keizer Hirohito in de eerste ooit door hem gehouden radiotoespraak
meegedeeld dat zijn land de strijd had gestaakt.

De overwinning was bevochten. Het was van der Plas die MacArthur
namens het Nederlands-Indisch gouvernement een felicitatietelegram
stuurde. De tekst daarvan hebben wij niet kunnen vinden maar MacAr-
thurs antwoord d.d. 19 augustus '45 is bewaard gebleven":

'I thank you most sincerely for your inspiring message. No incident of the campaign
will give me greater satisfaction than the restoration of your government and the liberation
of your people.'

Hier sprak de rotsvaste overtuigrng uit dat het in het belang van
Nederlands-Indië zou zijn indien het Nederlands gezag zo spoedig

, Admiral Leahy gaf deze woorden van MacArthur aldus weer: 'that If they' (de Britten)
'go/ control of some Dutch territorv, it might be diffiC/llt to pry them /oose.' (aangehaald in
William Manchester: American Caesar. Donglas Mac/mh ur 1880-1964 (1979),
p. 332) 2 Van der Plas: 'Aantekeningen over besprekingen met Briçadicr-Ccneral
Fellers en Generaal MacArthur' (19 aL1g.I944), p. 3-4 (archief kab. der konin-
gin). 3 Tekst in ARA, Coll.-van der Plas, B 6.
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